
Opinie: Stort mijn ‘vrijheidsbijdrage’ in een 
vredesfonds
Het kabinet moet bij de nieuwe oorlogsbelasting (‘vrijheidsbijdrage’) de mogelijkheid bieden van 
een opt-out. In dat geval gaat de bijdrage van de belastingplichtige die daarvoor kiest naar een op te 
richten Rijksvredesfonds.
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Met lede ogen zien we hoe het Nederlandse budget voor bewapening enorm wordt opgehoogd. 
Allemaal weggegooid geld voor wapens die de wereld onveiliger maken en de kans op een 
kernoorlog vergroten. En dan moeten we van het nieuwe kabinet ook nog een extra oorlogsbelasting
betalen met de versluierende naam ‘vrijheidsbijdrage’.

Doe ons een lol en geef kritische burgers zoals wij dan tenminste nog de mogelijkheid om onze 
bijdrage in een vredesfonds te storten. Met dat geld kunnen heel wat mensen worden opgeleid tot 
specialisten in geweldloze conflictoplossing en begeleiders van verzoeningsoperaties.

Militarisering
Natuurlijk zou het beter zijn als Nederland zou teruggrijpen op zijn neutrale traditie van honderd 
jaar geleden en zich positioneren in de wereld als een baken van vrede, diplomatie, internationale 
ontspanning en ontwapening. Met de huidige politieke kaste zien wij dat helaas niet snel gebeuren. 
Maar laat het nieuwe kabinet dan tenminste een andere traditionele waarde in ere herstellen: 
tolerantie voor andersdenkenden. In dit geval mensen zoals wij, die bezwaar hebben tegen de 
toenemende militarisering en die op grond van historische ervaring vrezen dat een nieuwe 
wapenwedloop onvermijdelijk tot oorlog leidt.

Daarom vragen we het kabinet vriendelijk om bij de nieuwe oorlogsbelasting (‘vrijheidsbijdrage’) 
de mogelijkheid te bieden van een opt-out. In dat geval gaat de bijdrage van de belastingplichtige 
die daarvoor kiest naar een op te richten Rijksvredesfonds, waarmee geweldloze coöperatieve 
conflictoplossingen worden gefinancierd. Ons voorstel grijpt terug op de ervaringen van de 
Beweging Weiger Defensiebelasting (BWD) van begin jaren tachtig, toen honderden principiële 
burgers een bedrag inhielden van hun inkomstenbelasting of btw. Een officiële opt-out voorkomt 
eindeloze procedures van de belastingdienst met burgers en bedrijven die ook nu principieel 
bezwaar hebben tegen de huidige opvoering van de bewapening in Nederland.

Volgens berekeningen van De Telegraaf gaat een huishouden grofweg 425 euro per jaar meebetalen 
aan de bewapeningsplannen. Dat gebeurt nu redelijk verbloemd door de belastingschijven niet te 
laten meestijgen met de inflatie. Bovendien gebeurt het niet op een eerlijke manier. Maak hier een 
echte doelbelasting van die rekening houdt met draagkracht en met de al genoemde opt-out. Wij 
hebben principiële bezwaren tegen een nieuwe wapenwedloop maar we willen best extra betalen 
voor vrede.



Verbloemde manier
De ‘vrijheidsbijdrage’ moet ruim 5 miljard opbrengen, waarvan 3,4 miljard door burgers en 1,7 
miljard door bedrijven. Omgeslagen over alle huishoudens is dat ongeveer 425 euro per huishouden
per jaar, zo berekende De Telegraaf. Dit gebeurt op een verbloemde manier, door de 
belastingschijven niet te laten meestijgen met de inflatie. Bovendien houdt het geen rekening met de
lage inkomens. Zoals gezegd: van ons hoeft die bijdrage niet.

Maar als die er toch komt, doe het dan eerlijk en laat vooral de rijken betalen. En maak er een 
eerlijke doelbelasting van, met de al genoemde opt-out. Wij hebben principiële bezwaren tegen een 
nieuwe wapenwedloop maar we willen best extra betalen voor vrede.

Richt daarvoor een vredesfonds op, waaruit ook werkelijk geweldloze activiteiten worden betaald. 
Verbouw een van de kazernes tot vredeslaboratorium. Train daar mensen in het geweldloos stoppen 
van gewelddadige conflicten. Experimenteer met nieuwe vormen van onderhandelingen tussen 
antagonistische partijen. Sticht centra voor vredesvraagstukken aan universiteiten, zoals die tot de 
jaren negentig overal bestonden. Zet partijen die elkaar dreigen aan te vliegen onder begeleiding 
rond de tafel. Bevorder het inzetten van waarheids- en verzoeningscommissies na afloop van een 
bloedig conflict. Bouw aan nieuwe samenwerking.

Kortom: zorg dat Nederland weer een baken van vrede in de wereld wordt. Te duur zegt u? Weet u 
wat een straaljager kost?


