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"Leer recht te doen; zoek gerechtigheid; verdedig de onderdrukten" (Jes 1:17).

Wij, ondergetekende Palestijnse christelijke instellingen en basisbewegingen, betreuren de
hernieuwde cyclus van geweld in ons land. Terwijl we op het punt stonden deze open brief te
publiceren, verloren sommigen van ons dierbare vrienden en familieleden in het gruwelijke
Israélische bombardement op onschuldige burgers op 19 oktober 2023, christenen inbegrepen, die
hun toevlucht zochten in de historische Grieks-orthodoxe kerk van Sint Porphyrius in Gaza.
Woorden schieten tekort om onze schok en afschuw uit te drukken over de voortdurende oorlog in
ons land. We rouwen diep om de dood en het lijden van alle mensen omdat het onze vaste
overtuiging is dat alle mensen naar Gods beeld zijn gemaakt. We zijn ook diep verontrust wanneer
de naam van God wordt aangeroepen om geweld en religieuze nationale ideologieén te promoten.

Verder kijken we met afschuw naar de manier waarop veel westerse christenen de oorlog van Israél
tegen het volk van Palestina onwrikbaar steunen. Hoewel we de vele stemmen erkennen die hebben
gesproken en blijven spreken voor de zaak van waarheid en gerechtigheid in ons land, schrijven we
om westerse theologen en kerkleiders uit te dagen die kritiekloos steun hebben betuigd aan Israél en
hen op te roepen tot berouw en verandering. Helaas hebben de daden en het meten met twee maten
van sommige christelijke leiders hun christelijke getuigenis ernstig geschaad en hun morele oordeel
over de situatie in ons land ernstig vertekend.

We staan aan de kant van medechristenen in het veroordelen van alle aanvallen op burgers, vooral
op weerloze gezinnen en kinderen. Toch zijn we verontrust over de stilte van veel kerkleiders en
theologen wanneer het Palestijnse burgers zijn die worden gedood. We zijn ook geschokt door de
weigering van sommige westerse christenen om de voortdurende Israélische bezetting van Palestina
te veroordelen en, in sommige gevallen, hun rechtvaardiging en steun voor de bezetting. Verder zijn
we geschokt door de manier waarop sommige christenen de voortdurende willekeurige aanvallen
van Israél op Gaza hebben gelegitimeerd, die tot nu toe het leven hebben gekost aan meer dan 3700
Palestijnen, van wie de meerderheid vrouwen en kinderen zijn. Deze aanvallen hebben geresulteerd
in de grootschalige vernietiging van hele wijken en de gedwongen verplaatsing van meer dan een
miljoen Palestijnen. Het Israélische leger heeft tactieken gebruikt die gericht zijn tegen burgers,
zoals het gebruik van witte fosfor, het afsluiten van water, brandstof en elektriciteit, en het
bombarderen van scholen, ziekenhuizen en gebedshuizen - waaronder het afschuwelijke bloedbad
in het Al-Ahli Anglicaans-Baptistenziekenhuis en het bombarderen van de Grieks-orthodoxe kerk
van Sint Porphyrius, waardoor hele Palestijnse christelijke families werden weggevaagd.

Bovendien verwerpen we categorisch de kortzichtige en verwrongen christelijke reacties die
voorbijgaan aan de bredere context en de onderliggende oorzaken van deze oorlog: Israéls
systematische onderdrukking van de Palestijnen gedurende de afgelopen 75 jaar sinds de Nakba, de
voortdurende etnische zuivering van Palestina en de onderdrukkende en racistische militaire
bezetting die de misdaad van apartheid vormt. Dit is precies de afschuwelijke context van
onderdrukking die veel westerse christelijke theologen en leiders hardnekkig hebben genegeerd, en
erger nog, af en toe hebben gelegitimeerd met behulp van een breed scala aan zionistische
theologieén en interpretaties. Bovendien heeft Israéls wrede blokkade van Gaza de afgelopen 17
jaar de 365 vierkante kilometer lange strook veranderd in een openluchtgevangenis voor meer dan
twee miljoen Palestijnen - waarvan 70% behoort tot families die tijdens de Nakba zijn verdreven -



die hun fundamentele mensenrechten worden ontzegd. De wrede en uitzichtloze
levensomstandigheden in Gaza onder de ijzeren vuist van Israél hebben helaas extreme stemmen
van sommige Palestijnse groepen aangemoedigd om hun toevlucht te nemen tot militante acties en
geweld als antwoord op onderdrukking en wanhoop. Helaas wordt geweldloos Palestijns verzet,
waar wij ons met hart en ziel voor blijven inzetten, afgewezen. Sommige westerse christelijke
leiders verbieden zelfs de discussie over Israélische apartheid, zoals gemeld door Human Rights
Watch, Amnesty International en B'Tselem, en zoals al lang wordt beweerd door zowel Palestijnen
als Zuid-Afrikanen.

Keer op keer worden we eraan herinnerd dat de westerse houding ten opzichte van Palestina-Israél
lijdt aan een flagrante dubbele standaard die de Israélische Joden vermenselijkt, terwijl de
Palestijnen worden ontmenselijkt en hun lijden wordt vergoelijkt. Dit is duidelijk in de algemene
houding ten opzichte van de recente Israélische aanval op de Gazastrook die duizenden Palestijnen
doodde, de apathie ten opzichte van de moord op de Palestijns-Amerikaanse christelijke journaliste
Shireen Abu Akleh in 2022, en het doden van meer dan 300 Palestijnen waaronder 38 kinderen op
de Westelijke Jordaanoever dit jaar voor deze recente escalatie.

Het lijkt ons dat deze dubbele standaard een diepgeworteld koloniaal discours weerspiegelt dat de
Bijbel als wapen heeft gebruikt om de etnische zuivering van inheemse volken in Amerika, Oceanié
en elders, de slavernij van Afrikanen en de trans-Atlantische slavenhandel en tientallen jaren
apartheid in Zuid-Afrika te rechtvaardigen. Koloniale theologieén zijn niet passé; ze gaan door in
brede zionistische theologieén en interpretaties die de etnische zuivering van Palestina hebben
gelegitimeerd en de verguizing en ontmenselijking van Palestijnen, inclusief christenen, die leven
onder systemische koloniale apartheid. Verder zijn we ons bewust van de westerse christelijke
erfenis van de rechtvaardige oorlogstheorie die werd gebruikt om het afwerpen van atoombommen
op onschuldige burgers in Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog te rechtvaardigen, de vernietiging
van Irak en de decimering van de christelijke bevolking tijdens de laatste Amerikaanse oorlog tegen
Irak, evenals de onwrikbare en kritiekloze steun voor Israél tegen de Palestijnen in de naam van
morele superioriteit en "zelfverdediging". Helaas nemen veel westerse christenen uit het brede
confessionele en theologische spectrum zionistische theologieén en interpretaties over die oorlog
rechtvaardigen, waardoor ze medeplichtig worden aan het geweld en de onderdrukking van Israél.
Sommigen zijn ook medeplichtig aan de opkomst van de anti-Palestijnse haatzaaierij, die we
vandaag de dag in veel westerse landen en media zien.

Hoewel veel christenen in het Westen geen probleem hebben met de theologische legitimatie van
oorlog, keurt de overgrote meerderheid van de Palestijnse christenen geweld niet goed - zelfs niet
door de machtelozen en de bezetten. In plaats daarvan zijn Palestijnse christenen volledig toegewijd
aan de weg van Jezus in creatief geweldloos verzet (Kairos Palestina, §4.2.3), dat "de logica van de
liefde gebruikt en alle energieén aanwendt om vrede te stichten" (84.2.5). Cruciaal is dat we alle
theologieén en interpretaties verwerpen die de oorlogen van de machtigen legitimeren. We doen een
dringend beroep op westerse christenen om ons hierin te steunen. We herinneren onszelf en
medechristenen er ook aan dat God de God van de onderdrukten is en dat Jezus de machtigen
berispte en de gemarginaliseerden optilde. Dit is de kern van Gods opvatting van gerechtigheid.
Daarom zijn we diep verontrust over het falen van sommige westerse christelijke leiders en
theologen om de bijbelse traditie van rechtvaardigheid en barmhartigheid te erkennen, zoals die
voor het eerst werd verkondigd door Mozes (Deut 10:18; 16:18-20; 32:4) en de profeten (Jes 1:17;
61:8; Mic 2:1-3, 6:8; Amos 5:10-24), en zoals die is geillustreerd en belichaamd in Christus (Matt
25:34-46; Lucas 1:51-53; 4:16-21).

Tot slot, en we zeggen dit met een gebroken hart, houden we westerse kerkleiders en theologen die
zich achter de oorlogen van Israél scharen verantwoordelijk voor hun theologische en politieke
medeplichtigheid aan de Israélische misdaden tegen de Palestijnen, die de afgelopen 75 jaar zijn



begaan. We roepen hen op om hun standpunten te heroverwegen en hun koers te wijzigen, eraan
herinnerend dat God "de wereld zal oordelen in gerechtigheid" (Handelingen 17:31). We herinneren
onszelf en ons Palestijnse volk er ook aan dat onze sumud ("standvastigheid") verankerd is in onze
rechtvaardige zaak en onze historische worteling in dit land. Als Palestijnse christenen blijven we
ook onze moed en troost vinden in de God die woont bij mensen met een berouwvolle en nederige
geest (Jes 57:15). We vinden moed in de solidariteit die we ontvangen van de gekruisigde Christus,
en we vinden hoop in het lege graf. We worden ook bemoedigd en gesterkt door de kostbare
solidariteit en steun van vele kerken en grassroots geloofsbewegingen over de hele wereld, die de
dominantie van ideologieén van macht en suprematie uitdagen. We weigeren toe te geven, zelfs als
onze broers en zussen ons in de steek laten. We zijn standvastig in onze hoop, veerkrachtig in ons
getuigenis en blijven ons inzetten voor het evangelie van geloof, hoop en liefde, ondanks tirannie en
duisternis. "In de afwezigheid van alle hoop, roepen wij onze kreet van hoop. Wij geloven in God,
goed en rechtvaardig. Wij geloven dat Gods goedheid uiteindelijk zal zegevieren over het kwaad
van haat en dood dat nog steeds in ons land bestaat. We zullen hier 'een nieuw land' en 'een nieuwe
mens' zien, die in staat is op te staan in de geest om elk van zijn of haar broeders en zusters lief te
hebben" (Kairos Palestina, §10).

Uw Koninkrijk kome!
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