Er zijn er die zeggen:
“‘Dat woord van Jezus

is te hoog gegrepen.
het komt uit een ver verleden
het staat ver van onze realiteit.”

Je kunt ook vragen:
Was Jezus’ Woord ooit
zo realistisch

als in onze tijd?
Nu de kracht om te vernietigen
Z0 enorm is?
nu het vermogen om te haten
met zulk een omvang aan geweld
kan worden getoond?

Uit liefde voor de Oekraiense mensen
Uit liefde voor het Oekraiense land
Uit liefde voor de Oekraiense natuur

Laat in Jezus’ Naam
de wapenfabrikanten de verliezers zijn
hun aandeelhouders de verliezers zijn

Bij elke oorlog
zijn DAT de werkelijke winnaars
zij willen elke oorlog
om hun miljoenen te winnen

Keer de wapenfabrikanten de rug toe
keer ‘de vijand’ de linker wang toe
spreek met open vizier
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Mannen die elkaar niet kennen
schieten op elkaar

op bevel

van mannen die elkaar kennen
maar niet op elkaar schieten

Keer je linker wang toe...

HOEZO?



Uiteraard bestaat het recht op verdediging

Daar geen discussie over

Het is de vraag, welke prijs je als land
wilt betalen voor zo’'n verdediging;

welke prijs je als leider van het volk

het volk laat betalen voor die verdediging

In onze tijden betekent oorlog:
bombardementen op steden; en de doden:
bejaarden, kreupelen, zieken, kinderen...
...zeer veel al zeer kwetsbare mensen

En dat ‘veld van eer’:
mijnen die mensen uit elkaar rukken
granaten die mensen aan flarden scheuren

werkelijk:
wij mensen zijn er niet op gemaakt
om het vlees van onze vrienden
uit een boom te plukken,
of van het asfalt te schrapen

Want DAT is moderne oorlog...

...over vernietigde woningen
vergiftigde akkers en wateren
wildstand en vogelstand kapot

hadden we het dan nog niet.

En de trauma’s: generaties gaan ze mee...

Het duurt een eeuw of zo
voordat de haat uit de harten zal wijken

Intussen moeten ze als buren voort...
dus hoe moet dat dan?
elkaar blijven bombarderen?

Met de oorlog tegen Irak lag dat simpeler:
VS, Groot-Brittanni€, Nederland.

Allemaal ver weg van Irak.
Wij konden dat dus allang vergeten
wie weet het nog?

Van 1980-1989 voerde Irak ‘onze’ oorlog
tegen Iran.
VS, Groot-Brittanni&, Duitsland, Frankrijk,
Nederland hebben Irak daartoe bewapend.
maar toen werd Saddam Hoessein arrogant

Hij werd naar Koeweit gelokt, 1991
meteen erna zette de VN een boycot in
opdat de soldaten zich zouden terugtrekken.

De soldaten trokken zich terug uit Koeweit,
werden bestookt met verarmd uranium
(kinderleukemie verzesvoudigde sindsdien)

DE BOYCOT BLEEF.
-In onze naam, wij zijn de Verenigde Naties-
werd het volk uitgehongerd
werden medicijnen onthouden aan die kin-
deren
en anno 2002 stierven er 5000 kinderen
per maand aan honger

En toen: 2003
Bush en Blair bombarderen Irak
met de zegen van Balkenende
de hele staatsstructuur wordt ontmanteld
in die anarchie, in de woestijn
ontstaat ISIS
Irak herleeft langzaam, alle groepen samen
als een “land achter onze rug”

Oekraine
Wat een ramp! Je zult er maar wonen!
Poetin! Wat een ramp!
Je zult maar Rus zijn
en moeten vechten tegen je buren...

De Verenigde Naties moeten
in jouw en mijn naam
die twee landen aan de tafel dwingen
wapenstilstand

en onderhandelen
desnoods twintig jaar lang
(trauma’s gaan langer mee,
dus neem de tijd)

alle pijnpunten op een rij, van beide landen
alle behoeften aan veiligheid
alle voorwaarden voor een goed functione-
ren

ten behoeve van beide volken

Want, wees eerlijk:
NU
voert Oekraine de oorlog van de NAVO
tegen Poetin
zoals eerder Irak “onze” oorlog voerde
tegen Iran...

De oorlogsargumenten klinken altijd mooi
de oorlogswerkelijkheid is altijd wreed
en vernielt meer dan het oplost

Want jawel, de steden kun je herbouwen
in pakweg 15 jaar
maar de landerijen zijn vernietigd
de mensen zijn dood of verminkt
of levenslang vol trauma en wrok
enkele generaties lang...

STOP DAT SCHIETEN! GA PRATEN!



