Verklaring over Palestina en Israél: Een oproep om een einde te
maken aan apartheid, bezetting en straffeloosheid in Palestina en
Israél

Verklaring over Palestina en Israél door het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, bijeen
in Johannesburg, Zuid-Afrika, op 18-24 juni 2025.

“Maar laat gerechtigheid stromen als water, en rechtvaardigheid als een altijd stromende beek.”
- Amos 5:24

Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, bijeen in Johannesburg, Zuid-Afrika, van 18
tot 24 juni 2025, komt bijeen in diepe rouw en verontwaardiging nu de crisis in Palestina en Israél
escaleert tot een niveau dat een flagrante schending vormt van het internationaal humanitair recht en
de mensenrechten, evenals van de meest fundamentele morele principes.

Wij erkennen een duidelijk onderscheid tussen het Joodse volk, onze broeders en zusters in het
geloof, en de daden van de regering van Israél, en wij bevestigen opnieuw dat de WCC zich
krachtig verzet tegen elke vorm van racisme, met inbegrip van antisemitisme, anti-Arabisch racisme
en islamofobie. Het ondraaglijke leed dat het volk van Gaza wordt aangedaan en het escalerende
geweld en de onderdrukking op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem dwingen de
wereldwijde gemeenschap van kerken echter om zich duidelijk, dringend en vastberaden uit te
spreken voor de beginselen van rechtvaardigheid volgens het internationaal recht en de
internationale ethiek.

De militaire campagne van de Israélische regering in Gaza houdt ernstige schendingen in van het
Vierde Verdrag van Geneve, die kunnen neerkomen op genocide en/of andere misdaden volgens het
Statuut van Rome van het Internationaal Strafthof (ICC). Tegelijkertijd blijven de bezette Westelijke
Jordaanoever en Oost-Jeruzalem te maken hebben met toenemend geweld, illegale uitbreiding van
nederzettingen en systematische schendingen van de mensenrechten. Deze acties zijn in strijd met
internationale rechtsnormen, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties, de Verdragen van
Geneve, internationale mensenrechtenverdragen en talrijke resoluties van de Veiligheidsraad en de
Algemene Vergadering.

De Wereldraad van Kerken bevestigt opnieuw zijn langdurige inzet voor interreligieuze dialoog en
samenwerking, en voor het internationaal recht als kader voor vrede, gerechtigheid en
verantwoordingsplicht.

In deze geest roept het Centraal Comité van de WCC op tot:

De realiteit van apartheid benoemen: Wij erkennen en veroordelen het systeem van apartheid dat
Israél het Palestijnse volk oplegt, in strijd met het internationaal recht en het morele geweten.

Sancties en verantwoordingsplicht invoeren: Wij roepen staten, kerken en internationale
instellingen op om consequenties op te leggen voor schendingen van het internationaal recht,
waaronder gerichte sancties, desinvestering en wapenembargo's. Er moet volledige steun worden
gegeven aan het Internationaal Strafhof en de VN-mechanismen die mogelijke oorlogsmisdaden en
misdaden tegen de menselijkheid onderzoeken.

Bevestiging van de rechten en vrijheid van de Palestijnen: Wij verdedigen de onvervreemdbare
mensenrechten van de Palestijnen op vrijheid, gerechtigheid, terugkeer en zelfbeschikking. Wij
eisen een einde aan de bezetting en de opheffing van de onwettige blokkade van Gaza.

Steun voor de veerkracht en het getuigenis van Palestijnse christelijke kerken en



gemeenschappen, waarbij hun recht om op hun land te blijven en hun geloof vrijelijk te belijden
wordt verdedigd.

Wij prijzen het leiderschap van de Zuid-Afrikaanse regering bij het zoeken naar gerechtigheid en
verantwoordingsplicht volgens het internationaal recht via het Internationaal Gerechtshof (ICJ), en
dringen er bij alle staten op aan om de uitspraken van het ICJ na te leven. Kerken over de hele
wereld worden opgeroepen om te getuigen, zich uit te spreken en actie te ondernemen.

“En een oogst van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.” — Jakobus
3:18



