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Koningin Juliana in de auto bij president Truman in Washington DC in 1952. FOTO GETTY

Onze koningin op de voorpagina
van Trouw, richtend met een pis-
tool in een militair uniform: hoe
heeft het zover kunnen komen?
Welke boodschap geeft ze hier-
mee af, waarom wordt dit stoer
gevonden?

We gehoorzamen goed aan de
eis van president Trump om veel
meer geld in defensie te steken.
Met haar optreden lijkt Mixima
te willen zeggen: kom ook bij het
leger. Inmiddels vinden we dat

blijkbaar onvermijdelijk en nood-
zakelijk.

Nee, dan onze voormalige ko-
ningin Juliana, een pacifist. Tegen
de tijdgeest in hield ze op 3 april
1952 een omstreden vredestoe-
spraak voor het Amerikaanse
Congres in Washington waarin ze,
midden in de Koude Oorlog, pleit-
te voor vrede. Ze kreeg staande
ovaties. Een zelfbewuste sterke
vrouw, die opkwam voor wat ze
zelf ten diepste geloofde. Het was

vrouwelijke wijsheid die haar in
de Nederlandse politiek niet in
dank werd afgenomen.

Waar kunnen we een dergelij-
ke wijze stem nog horen? 1k hoop
dat het woord pacifisme weer on-
der dikke lagen stof vandaan
wordt gehaald en ga me met hand
en tand verzetten als onze klein-
kinderen in de toekomst worden
opgeroepen voor de mogelijke
dienstplicht!
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