Kerk en Vrede 100 jaar

In 1924, in de nasleep van de Eerste Wereld-
oorlog, richtten een aantal christenen de
vereniging Kerk en Vrede op. De nadruk lag op
het getuigen van de, in hun ogen, onverenigbaar-
heid van evangelie en oorlog. In de tijd van de
Koude Oorlog nam binnen de kerken de weer-
stand tegen bewapening toe. Het Interkerkelijk
Vredesberaad (IKV) vond dat het Westen moest
stoppen met de wapenwedloop. Maar er waren
ook mensen die als eis stelden dat ook de
andere partij zou ontwapenen (Interkerkelijk
Comité voor Tweezijdige Ontwapening). In de
Vredesweek verschenen toentertijd twee
concurrerende Vredeskranten: van IKV en van
ICTO. En in veel gemeenten was de vraag:
welke delen we uit, de ene of de andere,

of beide, of misschien wel helemaal geen een?
Na de val van de Berlijnse muur werd vrede een
vanzelfsprekendheid. Je kon je niet meer voor-
stellen dat er nog oorlog zou komen. In Europa
tenminste. De aandacht en noodzaak voor een
vereniging als Kerk en Vrede nam sterk af.

Door de inval van Rusland in Oekraine is oorlog
ineens weer dichtbij gekomen, mede door de
100.000 Oekrainers die in Nederland een veilig
heenkomen hebben gezocht. De enige oplossing
lijkt om Oekraine zo te bewapenen dat ze de
strijd winnen. De woorden van Jezus om de
vijand lief te hebben lijken verloren te hebben.
Geloven we nog in vrede, of alleen in de macht
van wapens? Een indringende vraag in 2024,
het jaar dat Kerk en Vrede 100 jaar bestaat,

om over na te denken.
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Thema van het volgende nummer, oktober:
Israel? Zoeken naar perspectieven.

Waar denkt u aan als het over Israél gaat?
Deel uw ervaringen, uw gedachten hierover.
Stuur het aan de redactie:
redactiekerknieuws@live.nl
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