
Kijk niet weg Ellen Mangus in gesprek met Jan Pronk
Lemniscaat, 2024 9789047716181 

Samenvatting
Dit boek is een kritische dialoog tussen twee generaties. Journalist
en onderzoeker Ellen Mangnus gaat het gesprek aan met Jan Pronk,
voormalig enfant terrible van de PvdA en volgens menigeen ‘het
geweten van links’. Na veertig jaar pragmatische politiek snakt de
wereld naar een groter verhaal. Noem het een visie, een vergezicht
of een moreel kompas. Pronk is niet alleen een doorgewinterd
politicus, maar ook een onafhankelijk denker en ethicus die al zijn
leven lang intensief contact heeft met activisten, hulpverleners en
oorlogsslachtoffers. Telkens weer pleit hij voor het grote verhaal,
voor verbinding, voor het kijken door de ogen van de ander. Bij
iedere crisis – of het nu gaat om klimaatverandering, oorlog of een
pandemie – worden we geconfronteerd met het feit dat we
afhankelijk van elkaar zijn. In gesprek met Pronk probeert Ellen
Mangnus deze inzichten te vertalen naar de wereld van nu. Hoe
vinden we samen de weg vooruit?


