Bij de gebeurtenissen rond Israél en Gaza
Vanuit de kring van het bestuur

Opnieuw bekruipt ons een gevoel van onmacht en verdriet. We horen de verhalen, zien de beelden
en worden geschokt tot in de diepte van ons wezen. Jonge mensen in een uitzichtloze situatie
hebben plannen beraamd om dat te doen wat niemand voor mogelijk hield. Wat in strijd is met elke
vorm van recht en redelijkheid. En een land in angst, in voortdurende angst, weet niet beter dan naar
de wapens te grijpen en zo hard als het kan weer terug te slaan. Terwijl de tranen ons in de ogen
springen en we zachtjes schudden met het hoofd, beseffen we dat de wet die vreugde biedt, opnieuw
met voeten wordt getreden. We willen aan de Palestijnen vragen: ‘Wat zijn jullie aan het doen — in
hemelsnaam?’ En zouden Israél als land op het hart willen drukken niet zelf het kwaad te worden
dat het gerechtvaardigd wil bestrijden. Onze hoop siddert terwijl we hardop blijven zeggen dat dit
geweld geen pas geeft en niet de oplossing is voor welk probleem dan ook. Laat ons toch in de
vrede blijven geloven.

Zie ook:
“Steun Tent of Nations” op onze pagina Actueel

En verder:
https://paxvoorvrede.nl/nieuws/doorbreek-de-geweldsspiraal-roep-juist-nu-op-tot-de-escalatie/



