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Vredeslied van de maand

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

De woorden ‘gerechƟgheid, vrede en heelheid van de schepping (conciliair proces)’ waren de 
oecumenisch ingestelde Wim van der Zee op het lijf geschreven. 
Ds. Van der Zee maakte een vertaling van dit Nieuw-Zeelandse lied en Arie Eikelboom 
met wie hij samenwerkte schreef de indringende melodie. 
Zingenderwijs 1. Wat vraagt de Heer, 2. Wat vraagt de aarde, 3. Wat vragen mensen 4. Het is de 
Geest, herkennen we  Micha 6,8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.
In deze Pinkstermaand belijden we: ‘Het is de Geest die ons beweegt’.
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