Hoe zijn we kerk in tijden van oorlog?

Datum : Dinsdag, 31 maart

Tijd : 19:30 - 22:00 uur

Door : Gert van der Ende, Bram Grandia

Locatie : Keizersgrachtkerk (Keizersgracht 566)

Organisatie: Keizersgrachtkerk en Leerhuis Amsterdam voor zinvol samen leven.
Kosten :vrijwillige bijdrage, bv €5,-

Wat betekent het voor jou om christen te zijn in deze tijd van grote escalatie van geweld?
Kom hierover praten met ds Bram Grandia, die vanuit zijn christelijk gemotiveerde radicale keuze
voor pacifisme en geweldloosheid uiterst kritisch is op de nieuwe wereldorde zoals die zich aan
het ontwikkelen is, en met ds Gert van der Ende, die als hoofdkrijgsmachtpredikant b.d. de
spanning verkent tussen de realiteit van oorlog en het Evangelie dat vrede verkondigt — van de
‘rechtvaardige oorlog’ van Augustinus tot aan onze mentale weerbaarheid.

De zaal gaat open om 19.00 uur.
Graag spoedig je komst aanmelden via www.leerhuisamsterdam.nl
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