
  

 

 

 

H E R D E N K I N G  

Van 7 oktober en voor alle slachtoffers  
 

Op dinsdag 7 oktober aanstaande staan we namens alle tradities, religies en 
levensbeschouwingen stil bij de vele slachtoffers die op 7 oktober 2023 en daarna om 

het leven zijn gebracht, gegijzeld zijn en gewond zijn geraakt.  

We staan stil bij alle slachtoffers van de oorlog in het Midden-Oosten. We staan stil bij 
allen die ontheemd en gevlucht zijn, voor de gewonden en voor de nabestaanden van 

alle onschuldige slachtoffers. We staan stil bij alle onschuldige kinderen.  

Het thema van de herdenking is: sta jij stil bij de pijn van de ander? 

Deze herdenking en interreligieuze bezinningsbijeenkomst wordt gedragen door de Raad 
van Kerken in Nederland (RvK) de interreligieuze Prinsjesdagviering, de Haagse 

gemeenschap van Kerken, het Humanistisch Verbond (HV), Vrouwen voor Vrede en 
moslims in Nederland.  

De bijeenkomst zal plaatsvinden vóór het Vredespaleis (Carnegieplein 2),  
aanvang 19:00, start 19:30 

 
Programma 

Bijdragen van: 

o ds. Coen Wessel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland 
o Rabbijn Marianne van Praag, Liberaal Joodse Gemeente Den Haag 
o Imam Shamier Madhar, jongeren-imam en voorzitter ILO Zoetermeer 

o Hanneke Gelderblom, voorzitter van Vrouwen voor Vrede Nederland Den Haag 
o San Jonker, directie Humanistisch Verbond 

o Adeela Rehan, lid vrouwenbestuur Ahmadiyya Moslimgemeenschap 
o Ad van der Helm, voorzitter interreligieuze Prinsjesdagviering  

+++ 

Na het ontsteken van een vredesvuur is er een moment van stilte en bezinning en gaan 
we met elkaar in gesprek over wat u en jij ervaart over het omgaan met de pijn van de 

ander.  

De bijeenkomst wordt afgesloten door de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. 


