
Church and Peace benadrukt de uitspraken van het Centraal Comité van de Wereldraad van 
Kerken

Johannesburg/Wethen, 26 juni 2025 - Het Europese vredesnetwerk Church and Peace werd bij het 
Centraal Comité van de WCC van 18-24 juni 2025 in Johannesburg, Zuid-Afrika, 
vertegenwoordigd door Anja Vollendorf, vice-deken en bestuurslid van Church and Peace.

De bijeenkomsten van het Centraal Comité werden dit jaar vooral gekenmerkt door wereldwijde 
politieke gebeurtenissen en de escalatie van een aantal conflicten. Het Centraal Comité publiceerde 
een verklaring getiteld: "Bedreigingen voor vrede en menselijke veiligheid: Een Kairos-moment 
voor rechtvaardige vrede". Het verwijst naar de escalerende wereldwijde conflicten en nieuwe 
uitdagingen voor het christelijke getuigenis voor vrede en benadrukt dat oorlog tegen Gods wil is. 
Het roept daarom op tot een onmiddellijk wereldwijd staakt-het-vuren, “actieve vredesopbouw die 
kloven overbrugt en eenheid modelleert, en een bredere acceptatie van geweldloos verzet tegen 
onrecht, onderdrukking en militarisme”. De doctrine van nucleaire afschrikking wordt verworpen 
als irrationeel en diep immoreel. In plaats daarvan worden staten die het Verdrag inzake het Verbod 
op Kernwapens nog niet hebben ondertekend, aangespoord om dit alsnog te doen.

Met betrekking tot Oekraïne veroordeelt de verklaring de raketaanvallen van april dit jaar in Kryvyi
Rih, Sumy en Kiev en de voortdurende invasie door de Russische regering, betreurt het lijden van 
het Oekraïense en Russische volk en roept dringend op tot dialoog en onderhandelingen. De 
verklaring verwijst naar verdere actie voor vrede in het Midden-Oosten en Iran, Syrië, Soedan en 
Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, het Koreaanse schiereiland en 
Colombia.

“De Wereldraad van Kerken veroordeelt in de sterkste bewoordingen alle daden van militaire 
agressie, schendingen van het internationaal recht en aanvallen op burgers en civiele infrastructuur,”
luidt de verklaring over de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. “We veroordelen het 
gebruik van misleidende en onverantwoorde theologieën over rechtvaardige oorlog die religieus 
nationalisme en extremisme bevorderen.” Een wereldwijde dag van gebed voor de vrede wordt 
opgeroepen voor zondag 29 juni.

De rampzalige situatie in Gaza was een belangrijk onderwerp gezien de dramatische 
ontwikkelingen na de aanval van Hamas op Israël. Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van het 
Kairos-document van Zuid-Afrikaanse theologen roept de “Verklaring over Palestina en Israël” op 
tot verschillende stappen om een einde te maken aan het escalerende geweld: het benoemen van de 
realiteit van apartheid, het uitvoeren van sancties en het eisen van verantwoording, het bevestigen 
van Palestijnse rechten en het versterken van de veerkracht van Palestijnse christenen.

“We erkennen een duidelijk verschil tussen het Joodse volk, onze broeders en zusters in het geloof, 
en de acties van de Israëlische regering en herbevestigen dat de WCC krachtig stelling neemt tegen 
alle vormen van racisme, inclusief antisemitisme, anti-Arabisch racisme en islamofobie.” Echter: 
“De militaire campagne van de Israëlische regering in Gaza heeft geleid tot ernstige schendingen 
van de Vierde Conventie van Genève, die genocide en/of andere misdaden kunnen vormen onder 
het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof (ICC).” Het Centraal Comité van de WCC is 
voorstander van consequenties voor deze schendingen, waaronder “sancties, desinvesteringen en 
wapenembargo's”.

De intensieve discussie over genocide en misdaden tegen de menselijkheid leidde tot een “oproep 
tot preventie van wreedheden”. Toen het Centraal Comité vergaderde over het Afrikaanse continent,
werd bijzondere aandacht besteed aan de eerste genocide van de 20e eeuw tegen de Herero en 



Naama (1904-1908) door het Duitse Rijk in wat nu Namibië is. Het lijden van de Congolese 
bevolking onder de Belgische regent Leopold II, de trans-Atlantische slavenhandel, de genocidale 
impact op Latijns-Amerika na de komst van Christoffel Columbus en andere wreedheden in andere 
contexten werden ook vermeld.

Het Oecumenisch Decennium voor Klimaatrechtvaardigheid (2025-2034) werd gelanceerd met een 
plechtige ceremonie. Verschillende sprekers benadrukten dat klimaatrechtvaardigheid een uitdaging 
is die niet langer kan worden uitgesteld. Dit werd benadrukt in ontroerende voorbeelden onder de 
noemer “ecologische metanoia”.
Dr. Semisi Turagavou, Methodist Church in Fiji en Routuma, uitte scherpe kritiek op het feit dat de 
blauwe economie mensenrechten negeert door diepzeemijnbouw, de identiteit van mensen 
beschadigt en hun bestaansmiddelen vernietigt. “We hebben andere modellen van economische 
activiteit nodig,” zei Dr. Turagavou.

"Als Church and Peace zetten we ons in voor een geweldloze aanpak op alle gebieden van het 
leven. We zullen de rol van het leger in de klimaatcrisis aan de kaak blijven stellen, of het nu gaat 
om de korte- en langetermijnmilieuschade van oorlogen of de rol van wapenproductie en militaire 
manoeuvres", zegt Antje Heider-Rottwilm, voorzitter van Church and Peace. Church and Peace 
hield pas in december 2024 een conferentie over de nauwe band tussen klimaatrechtvaardigheid en 
vrede.

Afgevaardigde Anja Vollendorf vat samen: "De oecumenische gesprekken, bezoeken en gebeden in 
Johannesburg waren voor mij een geschenk. Het is belangrijk om het lijden, de hoop en de 
spiritualiteit van broeders en zusters van over de hele wereld te erkennen en samen concrete stappen
te ontwikkelen voor een betere toekomst. We kunnen handelen in solidariteit."


