Pacifisten zijn geen vijanden en alle beelden van vijanden zijn fictief

Yurii Sheliazhenko op https://youtu.be/jcWh4F5XCPA

Beste vrienden, groeten uit Kiev. Ik zal het heel kort houden, de tijd is beperkt en vandaag waren er
in Kiev twee luchtalarmen vanwege de Russische misdadige oorlog tegen Oekraine.

Onze pacifistische verklaring getiteld "Vredesagenda voor Oekraine en de wereld" is natuurlijk een
document dat volledig haaks staat op elke rechtvaardiging van de Russische agressie, die in dit
document expliciet aan de kaak wordt gesteld.

Het probleem is dat haat zo'n soort ziekte is dat zieke mensen denken dat ze gezond zijn en anderen,
vredelievende mensen, ziek zijn.

Een dergelijke vervorming van de perceptie van de werkelijkheid is een bekend onderdeel van het
mechanisme van conflictescalatie, de "trechter van conflicten".

Professor Friedrich Glasl, wiens modellen ik heb gebruikt om de escalatie van het conflict tussen
Rusland en Oekraine te analyseren in het academische artikel waarop de verklaring is gebaseerd,
legt de mechanismen van escalatie prachtig uit in zijn monografie "Conflictbeheersing" (ik ben hem
overigens dankbaar voor een steunbetuiging).

Om het kort en populair uit te leggen: haat en vijandigheid is als gedeeltelijke krankzinnigheid van
over het algemeen heel gezonde mensen.

Mensen die besmet zijn met vijandigheid hebben de neiging te denken dat ze gezond zijn en dat
degenen die hun vijanden niet haten ziek zijn.

Vijandigheid vervormt hun perceptie van de werkelijkheid, ze zien overal vijanden zoals sommige
krankzinnige mensen kwade geesten zien.

Een zogenaamde expert van de veiligheidsdienst van Oekraine schreef dat de volgende zin
Russische agressie rechtvaardigt: "Een verlangen naar vrede is een natuurlijke behoefte van ieder
mens, en de uitdrukking ervan kan geen valse associatie met een mythische vijand rechtvaardigen."
Het is een algemene gebruikelijke observatie, die niemand in twijfel zal trekken als we het hebben
over Poetins oorlogsmachine die vijanden, "buitenlandse agenten" maakt van tegenstanders van zijn
misdadige militaristische regime, hen denigreert in propaganda, hen onderdrukt. Ik had nooit
gedacht dat deze algemene waarheid zou worden geillustreerd door mijn eigen voorbeeld, maar hier
is het dan, een onschuldige pacifist die als vijand wordt behandeld vanwege het fictieve en sociaal
schadelijke karakter van elk vijandbeeld.

Mijn "Vredesagenda..." werd naar President Zelensky gestuurd, maar zijn kantoor koos ervoor om
de Veiligheidsdienst van Oekraine te vragen mij als vijand te vervolgen in plaats van de
"Vredesagenda..." op zijn merites te beoordelen en een gepast antwoord te geven, zoals elke
democratische leider petities zou moeten behandelen.

Volgens de wet is de Veiligheidsdienst van Oekraine direct ondergeschikt aan president Zelensky en
hij is ook een garant van de mensenrechten volgens de grondwet van Oekraine, dus hij draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de schending van mijn mensenrechten (en ik weet zeker dat ik niet
het enige slachtoffer ben).



De toestemming van de rechtbank om mijn appartement te doorzoeken is een verzameling
ongegronde stereotypen van haat die nauwelijks op mij van toepassing zijn.

Een jaar lang heeft de veiligheidsdienst van Oekraine mij in het geheim in de gaten gehouden,
geprobeerd banden met Russische agenten te vinden, niets gevonden, maar toch ben ik ervan
overtuigd dat ik een vijand ben vanwege mijn pleidooi voor vrede met vreedzame middelen, voor
een staakt-het-vuren en vredesbesprekingen om een einde te maken aan zinloos bloedvergieten en
vernietiging.

Geweldloos verzet tegen agressors en tirannen is altijd mogelijk, zelfs de strijdkrachten van
Oekraine weten dat, ze publiceerden op hun officiéle website 198 methoden van geweldloos verzet
door Gene Sharp; alle Oekrainers zouden dat moeten weten na twee geweldloze revoluties en
geweldloze Oekraiense opstand in GULAG.

Maar als een pacifist over geweldloos verzet spreekt, verdenkt de Oekraiense veiligheidsdienst hem
ervan een vijand te zijn en schendt zijn mensenrechten, alsof vijanden geen mensen zijn. Het is
pijnlijk dom.

Deze illegale huiszoeking in mijn appartement en inbeslagname van mijn computer en smartphone
is erg lastig, ik moet de komende twee weken een grondwettelijke klacht voorbereiden voor Vitaliy
Alexeenko vanwege de deadline en al mijn werk staat op de in beslag genomen computer, er zijn
andere zaken die mijn bijdrage nodig hebben, dus deze inbeslagname is een ernstige belemmering
van mijn werk als mensenrechtenverdediger.

Ook zijn mijn aantekeningen voor de cursus "Grondbeginselen van het pacifisme" meegenomen,
dus de cursus zal later worden gestart, als hij iiberhaupt al wordt gestart.

Maar ik zal mijn thuis en mijn land niet ontvluchten; als ik naar de gevangenis gestuurd word voor
pacifisme, zal ik een manier vinden om ook in de gevangenis nuttig te zijn voor vredelievend
Oekraine, ik zal denken en schrijven en manieren zoeken om bij te dragen aan een permanente
wereldwijde dialoog over vrede, ik zal medegevangenen onderwijzen over vrede en mensenrechten
en ik zal hen helpen, vooral als ze ook politieke gevangenen blijken te zijn.

Ik dank u allen voor uw steun, ik ben dankbaar en vereerd.

De nominatie van de Oekraiense Pacifistische Beweging voor de Nobelprijs voor de Vrede door het
Internationale Vredesbureau is bijzonder ontroerend, en ik ben er trots op dat onze organisatie
genomineerd is in gezelschap van dappere vrienden uit Wit-Rusland en Rusland die veel doen om
mensen te helpen weigeren Oekrainers (of andere mensen) te doden, om te ontsnappen aan de
vleesmolen van Poetin.

Dank ook aan Alexia Tsouni, voorzitter van het Europees Bureau voor Gewetensbezwaren, zij is in
Kiev op een waarnemingsmissie voor mensenrechten en zij gaat mij helpen.

Ik ben dankbaar voor jullie steunbrieven met bewijzen over mijn karakter, die nodig kunnen zijn in
de mogelijke maar nog niet benoemde rechtszittingen over preventieve maatregelen, die van alles
kunnen zijn, van huisarrest tot voorlopige hechtenis.

David Swanson, mijn vriend en uitvoerend directeur van World BEYOND War, schreef in de
referentiebrief: "Zelfbestuur is niet mogelijk zonder mensen die bereid zijn om geweldloos en
cooperatief bij hun overtuigingen te blijven en te werken om anderen te overtuigen of door anderen
overtuigd te worden door middel van dialoog in plaats van geweld. Er zijn vooral mensen nodig die,



wanneer ze geloven dat hun regering fout zit, werken om haar te verbeteren in plaats van zich tegen
haar te keren -- mensen bij wie het idee nooit zou opkomen om een andere regering te steunen tegen
hun eigen regering. Dit is het soort persoon dat de wereld gelukkig mag hebben in Yurii
Sheliazhenko." Dank je wel, David!

Ik vraag alle mensen die naar deze video kijken: steun alstublieft materiéle vredesbewegingen in uw
landen, en ik hoop dat een deel van uw steun op de een of andere manier nuttig zal zijn voor
Oekraiense vredes- en mensenrechtenactivisten, en in mijn situatie ook, via internationale
netwerken waarin onze organisatie participeert.

Steun vredesbewegingen, creéer ze, participeer en financier ze. Geef vrede het budget!

Samen, geweldloos handelend, met wetenschappelijke kennis, geloof en hoop, kunnen we een
betere wereld opbouwen waarin iedereen weigert te doden en er dus geen oorlogen zijn.

Wens je vrede en geluk.

Yurii Sheliazhenko, Ph.D. (Rechten)



