Speech Henk Baars demonstratie 22 juni 2025 op de Koekamp

Wij hebben als Nieuwe Vredes Beweging het meest noodzakelijke standpunt op dit moment.
Opgericht nog maar een paar maanden geleden samen met meer dan 20 kleinere vredesbewegingen die
noodzakelijk bij elkaar gekomen zijn. De NATO is de oplossing niet en geweld brengt nooit een
oplossing. Sommigen vinden ons radicaal. Zover is het al gekomen als je voor vrede bent. Maar we
zijn eigenlijk heel normaal. Bijna niemand is bereid om zonen en dochters te offeren voor wat geen
ideaal meer is. Nee oorlog en oorlogstaal is niet normaal. De media en de overheid hebben het steeds
over dreiging uit het oosten, en velen worden daar bang van, maar de werkelijke dreiging komt van
binnenuit. Vrijwel alle politieke partijen gaan zonder serieus nadenken mee in het frame van de
dreiging en de afschrikking. De redeneringen zijn niet sluitend, het klopt niet en afschrikking werkt
niet. Dat blijkt iedere keer. Eenmaal een oorlog begonnen dan ben je niet meer in staat deze te stoppen,
omdat elke oorlog chaos veroorzaakt, andere landen meetrekt in de gevolgen en WW3 is het dan zo.
Ook al zet je heel Den Haag vol met luchtdoelgeschut ,je zult niet beschermd worden. Het is allemaal
zo lek als een mandje, je ziet het dagelijks op TV en schuilkelders zijn er niet. Laat je niks wijsmaken.
Men weet dat er geen oplossing is. Ik zie het al voor me met zijn duizenden in de tramtunnel die
waarschijnlijk dan in het Haagse moeras zal wegzakken. De Hagenaars weten waar ik het over heb.
Nooit heeft iemand het echt over de slachtoffers, de gruwelijke wanhoop, de verwondingen, de
levenslange stoornissen. Ja we hebben het er wel over, maar dan slechts in getallen, nooit in gezichten.
Je vader, je moeder, je broer en zus, je kind van 3. Dat komt omdat we ze nauwelijks kennen. Iets meer
de Oekrainers en Israéliérs en de Palestijnen omdat sommigen van hen in onze nabijheid wonen, maar
we hebben geen idee van Russische slachtoffers, laat staan Iraniérs. We leren niet, dat je daar altijd
moet beginnen dat je geen enkel slachtoffer op afstand moet houden. Oorlogspropaganda is altijd
gericht op het weghouden van die emotie. Die emotie van weerzin en tranen is onze kracht, we gaan
niet meedoen aan een oorlog en we willen niet investeren in wapens omdat het nooit helpt. Dominees
van Kerk en Vrede, een vereniging van christen pacifisten dat al 100 jaar bestaat, kwamen in de
gevangenis toen ze in de twintiger en dertiger jaren jongens(nog geen meisjes) opriepen om dienst te
weigeren. We willen dat nu weer doen. Doe niet mee, belast je geweten niet met bloed van mensen die
je niet kent. Mijn vader vocht in Rotterdam in de Tweede Wereld oorlog. Op zijn sterfbed vroeg hij
absolutie aan de priester bij zijn bediening. Gedwongen in het leger te gaan, gedwongen te vechten,
ook toen was het Nederlandse leger niet in staat ons te beschermen. Gij zult niet doden. Gij zult niet
doden. You shall not kill. Hoe makkelijk is de weg naar de hel. Christenen en daar ben ik er een van,
horen niet in blok thuis, ook niet in een NATOblok.
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As the New Peace Movement, we hold the most necessary position at this moment. Founded only a
few months ago, together with more than 20 smaller peace movements that have come together out of
necessity. NATO is not the solution, and violence never brings a solution. Some consider us radical.
That is how far it has come when you are for peace. But we are actually quite normal. Almost no one
is willing to sacrifice their sons and daughters for what is no longer an ideal. No, war and the language
of war are not normal. The media and the government constantly talk about threats from the East, and
many people are frightened by this, but the real threat comes from within. Almost all political parties,
without serious consideration, go along with the narrative of threat and deterrence. The reasoning is
flawed, it doesn't add up, and deterrence doesn't work. This is proven time and time again. Once a war
has started, you are no longer able to stop it, because every war causes chaos, drags other countries
into the consequences, and then it's World War III. Even if you fill The Hague with anti-aircraft guns,



you will not be protected. It's all as leaky as a sieve, you see it every day on TV, and there are no bomb
shelters. Don't let anyone fool you. People know there is no solution. I can already picture it, with
thousands of people in the tram tunnel, which will probably sink into the Hague marshes. The people
of The Hague know what I'm talking about. No one ever really talks about the victims, the horrific
despair, the injuries, the lifelong disorders. Yes, we talk about it, but only in numbers, never in faces.
Your father, your mother, your brother and sister, your three-year-old child. That's because we hardly
know them. We know a little more about the Ukrainians, Israelis and Palestinians because some of
them live near us, but we have no idea about Russian victims, let alone Iranians. We are not taught that
you always have to start by saying that you should not keep any victims at a distance. War propaganda
is always aimed at keeping that emotion away. That emotion of revulsion and tears is our strength; we
are not going to participate in a war and we do not want to invest in weapons because it never helps.
Ministers from Church and Peace, an association of Christian pacifists that has existed for 100 years,
were imprisoned in the 1920s and 1930s when they called on boys (not yet girls) to refuse military
service. We want to do that again now. Don't participate, don't burden your conscience with the blood
of people you don't know. My father fought in Rotterdam during the Second World War. On his
deathbed, he asked the priest who attended him for absolution. Forced into the army, forced to fight,
even then the Dutch army was unable to protect us. Thou shalt not kill. Thou shall not kill. You shall
not kill. How easy is the road to hell. Christians and I am one of them do not belong to a block also not
to a NATOblock.



