Nieuwe hoop
(bij Lucas 2:1-20)

Een vrouw op de vlucht voor het oorlogsgeweld
bevalt van een zoon in het eenzame veld,
geen herberg of huis te bespeuren.

Geen wieg voor het kind en geen hoop voor de vrouw,
het slagveld is kaal en de hemel ziet grauw,
een wereld verstoken van kleuren.

Geen grootmacht die haar en de kleine beschermt,
geen rijk dat zich over de armen ontfermt,
ze laten het allemaal lopen.

Of is daar dan toch, in dat oorlogsgebied
een engel die moeder en zuigeling ziet?
Ik help het Gods kinderen hopen.

Niet ver daar vandaan krijgen herders bericht:
een hemelse vrede komt hier aan het licht,
vertel het aan wie het wil horen!

Met deze messias die lang werd verwacht

zijn wij in een stille en heilige nacht
opnieuw tot de liefde geboren.
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