
Oorlog in het Midden-Oosten: 'Geweld brengt nooit vrede', waarschuwt paus

Brief van paus Franciscus aan katholieken in het Midden-Oosten

Beste broeders en zusters,
Ik denk aan je en bid voor je. Ik wil je de hand reiken op deze droevige dag. Een jaar geleden werd 
de lont van de haat aangestoken; Het sputterde niet, maar explodeerde in een spiraal van geweld, in 
het beschamende onvermogen van de internationale gemeenschap en de machtigste landen om de 
wapens het zwijgen op te leggen en een einde te maken aan de tragedie van de oorlog. Er wordt nog
steeds bloed vergoten, net als tranen. De woede groeit, samen met het verlangen naar wraak, terwijl 
het lijkt alsof maar weinig mensen zich bekommeren om wat het meest nodig is en wat het meest 
gewenst is: dialoog en vrede. Ik word nooit moe te herhalen dat oorlog een nederlaag is, dat wapens
de toekomst niet bouwen maar vernietigen, dat geweld nooit vrede brengt. De geschiedenis bewijst 
dit, maar jaren en jaren van conflict lijken ons niets te hebben geleerd.

En u, broeders en zusters in Christus, die woont in de landen waarover de Schrift het vaakst spreekt,
bent een kleine, weerloze kudde, dorstig naar vrede. Dank u voor wat u bent, dank u dat u in uw 
land wilt blijven, dank u dat u ondanks alles kunt bidden en liefhebben. Je bent een zaadje dat door 
God wordt geliefd. Net zoals een zaadje, schijnbaar naar beneden gedrukt door de aarde die het 
bedekt, altijd in staat is om zijn weg naar boven te vinden, naar het licht, om vrucht te dragen en 
leven te geven, laat je niet overspoelen door de duisternis die je omringt. Geplant in jullie heilige 
landen, worden spruiten van hoop, want het licht van het geloof leidt jullie om te getuigen van 
liefde te midden van woorden van haat, om te ontmoeten te midden van groeiende confrontatie, om 
eenheid te midden van toenemende vijandigheid.

Met het hart van een vader schrijf ik u, het heilige volk van God, kinderen van uw oude Kerken, die
vandaag een echt "martelaarschap" ervaren, zaden van vrede te midden van de oorlogswinter, 
gelovigen in Jezus die "zacht en nederig van hart" is (Mt 11, 29) en in Hem getuigen van de kracht 
van een geweldloze vrede.

Mensen weten tegenwoordig niet hoe ze vrede kunnen vinden. Als christenen moeten we nooit moe 
worden om vrede van God af te smeken. Daarom heb ik er op deze dag bij iedereen op 
aangedrongen om een dag van gebed en vasten in acht te nemen. Gebed en vasten zijn de wapens 
van de liefde die de geschiedenis veranderen, de wapens die onze enige ware vijand verslaan: de 
geest van het kwaad die oorlog aanwakkert, omdat hij "moorddadig is van het begin", "een 
leugenaar en de vader van de leugen" (Joh 8,44). Laten we alstublieft tijd besteden aan gebed en de 
reddende kracht van het vasten herontdekken!

Er is één ding dat ik tegen u wil zeggen, uit de grond van mijn hart, dierbare broeders en zusters, 
maar ook tegen de mannen en vrouwen van elke geloofsovertuiging en religie die in het Midden-
Oosten lijden onder de waanzin van de oorlog: ik ben dicht bij u, ik ben met u.
Ik ben met jullie, de mensen van Gaza, die al lang in conflict zijn en in zwaar weer verkeren. Je 
bent dagelijks in mijn gedachten en gebeden.

Ik ben met jullie, die gedwongen zijn hun huizen te verlaten, hun school en werk op te geven en een
toevluchtsoord te zoeken voor de bombardementen.

Ik ben met jullie, de moeders die huilen terwijl ze naar je dode of gewonde kinderen kijken, zoals 
Maria bij het zien van Jezus; met jullie, de kinderen van de grote landen van het Midden-Oosten, 
waar de intriges van de machthebbers je het recht ontnemen om te spelen.

Ik ben met jullie, die bang zijn om omhoog te kijken uit angst voor vuur dat uit de hemel neerdaalt.



Ik ben bij jullie, die geen stem hebben, want ondanks al het gepraat over plannen en strategieën, is 
er weinig zorg voor degenen die lijden onder de verwoesting van oorlog, die de machtigen anderen 
opleggen; toch zullen ze onderworpen zijn aan het onbuigzame oordeel van God (vgl. Js 6:8).

Ik ben met jullie, die dorsten naar vrede en gerechtigheid en weigeren toe te geven aan de logica 
van het kwaad en, in de naam van Jezus, "uw vijanden liefhebben en bidden voor hen die u 
vervolgen" (Mt 5,44).

Dank u, zonen en dochters van de vrede, voor het troosten van het hart van God, gekwetst door het 
kwaad van de mensheid. Ik dank ook degenen over de hele wereld die u helpen. Ik vraag hen, die in
u zorg dragen voor Christus zelf in de hongerigen, de zieken, de vreemdelingen, de 
verschoppelingen, de armen en de behoeftigen, om dit met edelmoedigheid te blijven doen. Dank u,
broeders bisschoppen en priesters, die Gods troost brengen aan hen die zich alleen en verlaten 
voelen. Kijk alstublieft naar de heilige mensen die u geroepen bent te dienen en laat uw hart geraakt
worden, waarbij u ter wille van uw kudde alle verdeeldheid en ambitie opzij zet.

Dierbare broeders en zusters in Christus Jezus, ik zegen u en omhels u met innige genegenheid. 
Moge Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Vrede, over u waken. Moge de heilige Jozef, patroon 
van de Kerk, u beschermen.

Broederlijk,

Franciscus


