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Beste allemaal, 

Nu Kerstmis nadert, mogen we niet alleen onze huizen voorbereiden, maar ook onze harten. Mogen 
onze straten niet alleen schitteren met lichtjes, maar mogen ook ons geloof worden aangewakkerd, 
onze moed worden vernieuwd en onze toewijding aan gerechtigheid worden verdiept.

Moge liefde in ons herboren worden, agape in onze harten worden geworteld, vergeving bewust 
ruimte krijgen en transformatie in onze geest wonen, zodat hoop weer kan opkomen in onze geest 
en ziel.
Christus komt – vrede voor elk hart, vooral voor degenen die het meest gebukt gaan onder lasten, 
verdriet of belegering.

Laten we durven hopen dat 2026 vrede brengt die gegrondvest is op gerechtigheid, waar rechten 
worden nageleefd, waardigheid wordt beschermd en een cultuur van acceptatie en solidariteit groeit.
Laten we mensen zijn die voor elkaar zorgen en die teder zorg dragen voor het milieu, het land en 
alle levende wezens.

In deze geest zeggen we dankjewel – voor alles wat u doet en alles wat er wordt gedaan om een 
vreedzamere, duurzamere, rechtvaardigere en eerlijkere wereld voor ons allemaal te bouwen.

Kerstmis staat voor de deur en fluistert ons dankbaarheid toe voor uw bereidheid om ons ook dit 
jaar weer te vergezellen, ondanks alle uitdagingen, moeilijkheden en obstakels. Uw niet-aflatende 
inzet om bruggen te bouwen tussen mensen, vrede te versterken en de boodschap van 
geweldloosheid en verzoening te verspreiden, is een van de essentiële lichtpunten die ons op deze 
minder begaanbare weg houden. Het is wat ons in staat stelt om het leven te blijven vieren en deze 
periode in te gaan met momenten van vreugde, moed en sereniteit.

We bedanken u nogmaals voor het feit dat u met ons meeloopt en we kijken ernaar uit om onze 
vredesopbouwende reis samen voort te zetten. 

Een kerstwens voor vrede: wereldwijde conflicten en het werk van hoop

Nu de wereld de kerstperiode viert – een tijd van hoop, streven naar gerechtigheid, goede wil, 
empathie en mededogen – is het noodzakelijk om even stil te staan en na te denken over de toestand
van onze wereld. Zoveel conflicten en oorlogen blijven het leven van tientallen miljoenen mensen 
tekenen. In een seizoen dat ‘vrede op aarde’ verkondigt, kan het overweldigend zijn om het gewicht 
van de voortdurende oorlogen en strijd in het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Europa en het Caribisch
gebied te dragen. We mogen vooral de voortdurende Palestijnse strijd voor bevrijding en het lijden 
in Gaza en de Westelijke Jordaanoever niet vergeten.

Maar net zoals Kerstmis symbool staat voor een nieuw begin, nodigt het ons ook uit om ons af te 
vragen hoe we kunnen bijdragen aan genezing, hoe we verandering teweeg kunnen brengen en hoe 
we vrede niet alleen in woorden, maar ook in daden kunnen belichamen.

Oorlogen over de hele wereld: realiteit en pijn

Er zijn nog steeds talrijke actieve conflicten over de hele wereld, van de oorlog in Oekraïne tot de 
burgeroorlogen in Jemen en Soedan, en het toenemende geweld in het Midden-Oosten, met name de
oorlog tegen de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Deze conflicten worden 



aangewakkerd door politieke, religieuze en economische belangen, strijd om macht en hulpbronnen,
en een geschiedenis die gekenmerkt wordt door kolonialisme, onteigening en onopgeloste 
onrechtvaardigheid.

Alle oorlogen brengen onvoorstelbaar leed met zich mee voor burgers en onschuldige mensen: 
verloren levens, ontwortelde gemeenschappen, etnische zuiveringen, collectieve trauma's en diepe, 
langdurige sociale en economische wonden. De kosten worden het zwaarst gedragen door degenen 
met de minste macht: kinderen, vrouwen, armen, ontheemden en gemarginaliseerden.

Wegen naar vrede: stappen naar rechtvaardige oplossingen

Vrede opbouwen is complex, maar niet onmogelijk. Hier volgen enkele concrete stappen die ons 
dichter bij een rechtvaardige en duurzame vrede kunnen brengen:

1.  Activeer en handhaaf de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, het internationaal recht, het 
internationaal humanitair recht en de Vierde Conventie van Genève, en pas ze consequent toe, niet 
selectief.

2.  Bevorder echte diplomatie en een voortdurende dialoog, waarbij de stemmen van degenen die 
het meest getroffen zijn centraal staan en ervoor wordt gezorgd dat de onderhandelingen authentiek 
zijn en gebaseerd op mensenrechten en gelijkheid.

3. Pak de onderliggende oorzaken van conflicten aan – bezetting, ontneming van burgerrechten, 
onteigening, armoede, racisme en structurele onrechtvaardigheid – en transformeer deze 
onderdrukkende systemen op basis van rechten en waardigheid.

4. Versterk de internationale samenwerking om leed te verlichten, armoede te beëindigen, 
onrechtvaardige schulden kwijt te schelden en een einde te maken aan alle vormen van 
onderdrukking, waaronder bezetting en kolonialisme.

5. Humanitaire inspanningen ondersteunen om hongersnood en hongersnood te stoppen, waardige 
banen te creëren, medische zorg te bieden en preventieve ziekten en aandoeningen aan te pakken.

6. Een cultuur van acceptatie, begrip en pluralisme bevorderen – diversiteit eren en tegelijkertijd de 
eenheid in onze gedeelde menselijkheid en het recht op leven koesteren.

7. Actief optreden tegen haatzaaiende uitlatingen, extremisme en fundamentalisme in al hun 
vormen. Pleiten voor geweldloosheid, herstelrecht en verzoening, geworteld in inclusie en 
verantwoordelijkheid.

Kerstmis als uitnodiging: reflectie, toewijding en verandering

Kerstmis, met zijn stille maar radicale boodschap van vrede en hoop, roept ons terug naar de 
waarden van vriendelijkheid, moed en mededogen. Maar het vraagt ook meer van ons: om ons 
eigen leven, onze samenlevingen en onze instellingen onder de loep te nemen en ons af te vragen 
hoe we kunnen bijdragen aan het veranderen van onrechtvaardige realiteiten.

Als individuen en als mondiale gemeenschap kunnen we:

* Onverschilligheid weigeren en getuigen van het lijden, door de waarheid te vertellen over 
onrechtvaardigheid, waar die zich ook voordoet.



 * Onderwijs geven, pleiten en ons organiseren voor beleid dat de mensenrechten beschermt,
een einde maakt aan bezetting en onderdrukking, en eerlijke, levengevende structuren 
bevordert op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

    * Geweldloosheid beoefenen in onze relaties, onze gemeenschappen en onze politieke 
betrokkenheid, en zo levende tekenen worden van de vrede waarnaar we verlangen.

Mogen onze gebeden deze kerst tot verbintenissen worden en onze woorden tot steeds meer 
concrete daden. Mogen we elkaar in liefde omringen, de onderdrukten bijstaan en samen verdergaan
op deze minder bewandelde weg naar een duurzame oplossing.
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