Geen uitlevering aan het Loekasjenko-regime: Asiel voor Oleg Borschevski

Zie de blog met foto's:
https://amab.blackblogs.org/2024/03/28/no-extradition-to-the-lukashenko-regime-asylum-for-oleg-
borschevsky/

Vandaag gebruikten leden van de Antimilitaristische Actie Berlijn de "Welcome Buddy Bear" voor
een onaangekondigde actie op het Centraal Station van Berlijn uit solidariteit met de Wit-Russische
oorlogstegenstander Oleg Borschevsky. De beer is rood en wit gekleurd. Dit zijn de kleuren van
zowel Berlijn als de oppositiebeweging uit Wit-Rusland. De groep voegde een kartonnen
tekstballon toe aan de buddybeer. De tekst op de tekstballon luidt: "Asiel voor Oleg Borschevsky!"
en "Geen deportatie naar Loekasjenko's Wit-Rusland!". De groep stuurde ook een protestbrief naar
de Litouwse ambassade (zie verderop).

Wie is Oleg Borschevski?

Jarenlang heeft Oleg Borschevsky, een journalist van de Wit-Russische oppositie, bescherming
gevonden voor het regime van Loekasjenko in Litouwen. Met zijn onderzoek en publicaties op de
website nash-dom.info pleit hij voor een democratisch Wit-Rusland dat onafhankelijk is van
Rusland. Hij veroordeelt de oorlog in Oekraine. Maar nu heeft hij een uitzettingsbevel ontvangen.

Dreigende gevangenisstraf in Wit-Rusland

In Wit-Rusland is er geen persvrijheid en geen vrijheid van meningsuiting. De Wit-Russische
burgerrechtenorganisatie "Nash Dom" (engl. "Ons Huis"), waarvan Oleg de website beheert, wordt
door het Wit-Russische regime geclassificeerd als een "extremistische groep". Alleen al om deze
reden riskeert Oleg zeven jaar gevangenisstraf in Wit-Rusland, waarbij hij hoogstwaarschijnlijk zal
worden onderworpen aan marteling en mishandeling.

Tegen Russische agressie

Met de campagne "No Means No" voeren Nash Dom (en Oleg) campagne tegen de Wit-Russische
betrokkenheid bij de Russische invasie in Oekraine. Nash Dom vertrouwt op civiele maatregelen
om de Russische aanval af te zwakken. Een belangrijke maatregel is om Wit-Russische
gewetensbezwaarden asiel te verlenen in de EU. Een humanitaire corridor kan het Wit-Russische
regime van soldaten beroven en zo een potentieel tweede front in de oorlog tegen Oekraine
voorkomen.

Solidariteit met komische tekstballonnen

Stilletjes kropen leden van de groep naar de beer op het Centraal Station in Berlijn. Ze hingen een
bord in de vorm van een tekstballon om de nek van de beer. De tekstballon geeft de komische
indruk dat de beer iets zegt. Op deze manier liet de Antimilitaristische Actie Berlijn de beer zeggen:
"Geen deportatie naar Loekasjenko's Wit-Rusland. Asiel voor Oleg Borschevsky!"

De Antimilitaristische Actie Berlijn schreef ook een protestbrief naar de ambassadeur van Litouwen
in Berlijn. Als je een brief wilt schrijven, “steel” hem dan gerust.
https://amab.blackblogs.org/2024/03/28/1etter-in-solidarity-with-oleg/

Verschillende NGO's uit de vredesbeweging hebben ook de volgende brief geschreven aan de
Litouwse migratie-autoriteit, die ook “gestolen”, uitgeprint en verstuurd kan worden. Je vindt hem
in de bijlage.



Over onze actie: Waarom de Buddybeer?

In Berlijn doet de toeristenindustrie aan marketing met honderden Buddyberen. Er is een speciale
Buddybeer op het Centraal Station. Het reclamebedrijf heeft de Welcome Buddy Bear zelf betaald.
Hij is gekleurd in rood en wit, de kleuren van Berlijn, heeft een Berlijnse beer op zijn buik en is
gelabeld met "Welcome" in de zes officiéle talen van de VN. Rood en wit zijn ook de kleuren van
de democratiebeweging uit Wit-Rusland. En "Welkom"? Het mensenrecht op asiel schiet me
onmiddellijk te binnen.

Wat is de Antimilitaristische Aktion Berlin?

De "Antimilitaristische Aktion Berlin" pleit voor burgerlijke maatregelen in Duitsland om de
Russische aanvalsoorlog te verzwakken. Ook al zouden wij als antimilitaristen in geval van oorlog
niet de wapens opnemen, wij erkennen het recht van de Oekrainers om deze beslissing zelfstandig
te nemen. Aan het begin van de volledige invasie riepen we op tot de volledige terugtrekking van
het Russische leger uit Oekraine, sancties tegen Rusland, onafhankelijkheid van Russisch gas en de
versterking van Russische en Wit-Russische oorlogsverzetsstrijders. Vorig jaar bezochten we de
Bondsdag met leden van Nash Dom om te pleiten voor asiel voor Wit-Russische
gewetensbezwaarden. Daarom beschouwen de Poetin-liefhebbers en Neonazi-doemdenkenden van
de Duitse geheime dienst onze acties als een gevaar voor de democratie.



