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Op zijn bijeenkomst een paar dagen geleden in de Mennonietengemeente in Frankfurt stelde het 
Bestuur van Church and Peace met teleurstelling vast dat de G7-top in Hiroshima de kans had 
gemist om op deze historische plaats een beslissend standpunt in te nemen voor nucleaire 
ontwapening. 

Eerder had Church and Peace samen met andere dragers van de International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN), een open brief gestuurd naar Kanselier Scholz waarin werd opgeroepen 
om de G7 top het startpunt te laten zijn voor nieuwe nucleaire ontwapeningsonderhandelingen, 
inclusief de eis om een einde te maken aan alle nucleaire bases op het grondgebied van andere 
staten.
De huidige plannen voor het stationeren van Russische kernwapens in Wit-Rusland laten zien hoe 
urgent een dergelijk initiatief zou zijn. Bovendien heeft het besluit van de G7-top om 
gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren het gevaar van een verdere escalatie tot het punt van 
het gebruik van kernwapens in de oorlog in Oekraïne vergroot.

De brute aanval van Rusland op Oekraïne, die in strijd is met het internationaal recht, kan door niets
worden gerechtvaardigd. We maken ons grote zorgen over het feit dat er tot nu toe geen merkbare 
pogingen zijn ondernomen om te onderhandelen en dat alle partijen kiezen voor militaire 
oplossingen. Ook met betrekking tot het conflict tussen China en Taiwan is het zoeken naar niet-
militaire oplossingen van vitaal belang.
In plaats daarvan zien we in heel Europa dat mensen die geen vertrouwen hebben in militaire 
oplossingen en onderhandelingen eisen om een einde te maken aan dood en verderf, in diskrediet 
worden gebracht en belachelijk worden gemaakt.

Leden van Kerk en Vrede in Zuidoost-Europa geven ons inzicht in wat het betekent om met de 
herinnering aan een oorlog te leven, zelfs 30 jaar later. Traumatisch leed uit de oorlogsjaren komt 
weer naar boven, zoals de ervaring om willekeurig overgeleverd te zijn aan de genade van anderen. 
Nepnieuws maakt mensen onrustig en beperkt hun vermogen om te handelen. Zoals momenteel 
duidelijk is in Servië, is het bezit van vuurwapens in de privésfeer dramatisch en daarmee ook het 
geweld in de samenleving en het gezin, vooral tegen vrouwen.

Pinksteren herinnerde ons aan de profetische belofte:

"In de laatste dagen, zegt God, zal ik mijn Geest uitstorten over alle mensen. Jullie zonen en 
dochters zullen profeteren. Jullie jongeren zullen visioenen zien. Jullie ouderen zullen dromen 
dromen." (Handelingen 2:14 e.v.)

Met Pinksteren verzekeren we onszelf ervan dat profetie toen gebeurde en vandaag gebeurt, dat 
visioenen en dromen werkelijkheid zijn geworden en dat ze werkelijkheid aan het worden zijn. Dit 
betekent:

    - in plaats van hopeloosheid en ontmoediging, een cultuur van leven en vernieuwing,
    - in plaats van Babylonische spraakverwarring, een cultuur van begrip,
    - in plaats van macht en uitbuiting, een cultuur van rechtvaardig delen,
    - in plaats van discriminatie en geweld, een cultuur van gelijkheid en verzoening.



Het is des te pijnlijker dat kerken medeplichtig blijven aan het verdraaien van taal en dus waarheid, 
aan polariseren en demoniseren, aan het legitimeren van discriminatie en het belemmeren van 
verzoening, en zich zo laten instrumentaliseren door politieke belangen.

Wij roepen kerken en religieuze gemeenschappen op om de visioenen en dromen van een 
rechtvaardige en geweldloze wereld levend te houden en daarom

    - alles te doen wat in hun macht ligt om eindelijk een einde te maken aan de honderdduizenden 
doden in oorlogen en aan de buitengrenzen van Europa,
    - om selectieve waarheden, nepnieuws en haatzaaiende taal tussen mensen en in de media te 
ontmaskeren,
    - om een cultuur van delen aan te moedigen die zowel mensen in de marge van samenlevingen 
als vluchtelingen omvat,
    - het overwinnen van vijandelijke stereotypen mogelijk te maken en open ruimten van begrip te 
creëren,
    - een krachtig pleidooi te houden voor gewetensbezwaarden en deserteurs uit alle crisisgebieden, 
inclusief Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland,
    - om het primaat van geweldloosheid te eisen door middel van civiele conflicttransformatie, 
geweldloze actievormen en sociale verdediging in politieke actie.

Pinksteren moedigt ons allen aan en verbindt ons ertoe de visie van de jongeren, de zonen en 
dochters, op een leefbare toekomst niet te vernietigen, maar te delen en te versterken.
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