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Vredeslied van de maand (1)

Dona nobis pacem

Het kortste en bekendste gebed om vrede: Dona nobis pacem / Geef ons vrede.

De tekst kennen we als het slot van het Agnus Dei uit de Latijnse mis.

De melodie is mondeling overgeleverd, componist onbekend.

Dit lied kan als driestemmige canon gezongen worden.

Na 8 maten zet de 2e  groep in en na nog eens 8 maten de 3e groep.

En zo ontstaan er prachtige harmonieën. Was Mozart toch de componist? 

We weten het niet. 

De 1e groep zingt de canon 2 keer, de andere groepen stappen in bij de cijfers 2 en 3, en eindigen 

gelijk met groep 1.

Bij voorkeur wordt een canon a capella gezongen, maar ondersteuning door een (toets)instrument 

kan natuurlijk ook. 

Via deze link is een audiovoorbeeld beschikbaar: 

https://www.franzdorfer.com/level-2-kl/dona-nobis-pacem-f-dur-kl 

https://www.franzdorfer.com/level-2-kl/dona-nobis-pacem-f-dur-kl

