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100 JARIG JUBILEUM VAN KERK EN VREDE 

Op 8 okt. 2024 bestond 

Kerk en vrede 100 jaar en 

op zaterdag 5 okt. vierde 

zij haar verjaardag in het 

Johannescentrum in 

Utrecht. Kerk en Vrede is 

een begrip in pacifistische kringen. Er waren dan 

ook aardig wat doopsgezinde collega’s: Marijn 

Vermet, Jannie Nijwening, Pieter Post, Gabe 

Hoekema en Iris Speckmann. We werden 

getrakteerd op een mooi en ontroerend muzikaal 

verhaal over drie moedige vrouwen in de oorlog. 

Daarna volgden er passievolle toespraken van 

onder andere vredesactivist Frits ter Kuile. Hij 

was erg blij met het mooie overzicht van alle 

activiteiten en de geschiedenis van Kerk en Vrede samengevat in het boek: 

‘Pacifisme in tijden van oorlog’. Alle aanwezigen kregen dit boek ook. Johannes 

Kon, voorzitter van onze Raad van Kerken in Arnhem en al lid van Kerk en Vrede 

sedert 1967, deelde deze boeken uit als zoete broodjes over de toonbank. Ik was 

nog net op tijd. Na de heerlijke lunch met broodjes en soep volgden de 

workshops. Je kon een workshop percussie doen, om via je lichaam strijdbare 

vredige klanken te laten klinken, of je kon een workshop doen bij Loesje, bekend 

van alle posters met rake uitspraken. Nieuwe uitspraken werden bedacht, zoals: 

‘Veel heethoofden warmen de aarde op’ 

‘Dienstplicht? Op dat idee zou ik graag schieten!’ 

Ook was er een pelgrimage naar het kerkje in fort Blauwkapel en was er een 

dialoogtafel over hoe de vrede te bereiken. Eveneens was er een workshop 

‘Zingen tegen de bierkaai’. Voor deze workshop met Hannah Rijken, had ik mij 

opgegeven. In no time leerden we 

vierstemmig een nieuw en een oud 

jubileum lied en nog vele andere 

vredesliederen. De tekst van het 

nieuwe jubileumlied is van de hand van 

Andries Govaart. Hij was zelf aanwezig 

en zong mee bij de bassen. Frans 

Bullens zorgde voor de muziek. Het 

lied heet ‘Die dag zal komen’. Het is 

een lied dat het visioen van vrede 

gaande houdt. ‘Die dag zal komen, 

verhaast de tijd: de nieuwe aarde waar 

wij van dromen, waar wij aan werken, 

die Gij bereidt’. Je kunt hier een 

opname beluisteren. 

https://youtu.be/AdAlNw8gxnY?si=eYjtMRdN-4dbVSoz

