75 jaar NAVO : Terug bij af?

Op 4 april a.s. viert de NAVO haar vijfenzeventigjarig bestaan. Reden
voor een feestje? Nee reden om aan de wereld duidelijk te maken dat de
NAVO meer bestaansrecht heeft dan ooit in haar geschiedenis. Dat roept
om tegenspraak. Op 24 september 1949 sprak ds. Krijn Strijd van Kerk en
Vrede over ‘Het Atlantisch Pact. Bedreiging of bevordering van de
wereldvrede?” Strijd laat zien dat vanaf die eerste NAVO-dag een poging
werd gedaan om de kerken in te schakelen als verdedigers van het
Atlantisch Pact. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean
Acheson citeert in zijn rede bij de ondertekening van het Atlantisch Pact
twee Bijbelteksten, één uit het Oude en één uit Het Nieuwe Testament.
Het eerste citaat is Psalm 46: 1: “God is ons een veilige schuilplaats, een
betrouwbare hulp in de nood.” Toepassing: Dit geldt ook voor het
Atlantisch Pact. Uit het Nieuwe Testament citeert hij Matthetis 18: 7,
waar Jezus zegt : “‘Wee de mens door wie de ergernis komt’. Toepassing;:
Dit is een waarschuwing aan de Russen. Strijd is woedend over dit
bijbelgebruik: Het gaat hier niet om de God van Jezus Christus, maar om
de oorlogsgod Mars, of beter nog de geldgod Mammon. Strijd citeert
veldmaarschalk Montgomery die op 15 juli 1949 in de Ridderzaal een
rede houdt waarin hij o.a. zegt : “Heden ten dage is de oorlog totaal; hij
omvat alle takken van het nationale leven’. ‘De gehele natie, iedere man,
vrouw en kind is erbij betrokken.” ‘De vijand is het communisme, dat een
religie is en anti-christelijk. Als een christensoldaat, die trouw is aan de
christelijke idealen (...) verklaar ik een vijand van het communisme te
zijn en van alles wat dat belijdt. Het is mijn overtuiging dat de volkeren
van vandaag in oorlog zijn met het communisme. Men noemt het vaak
de ‘koude oorlog ‘'maar het is niettemin een oorlog. Het is mogelijk dat
deze worsteling tussen Communisme en Democratie ons tenslotte zou
kunnen voeren tot een ‘hete’ of gewapende oorlog.” Dat was de
propaganda van 75 jaar geleden. Als we het woord Communisme
vervangen door Rusland of Autocratie zitten we in het hedendaagse
taalveld. Ik hoorde hoge militairen in Nieuwsuur spreken over de
enorme Russische dreiging. De NAVO operatie ‘Standvastige
Verdediger’ is begonnen. 90.000 militairen doen daar aan mee. Waar is
de inzet op diplomatie? Lopen de militairen niet op de politiek vooruit?
Toch niet opnieuw een totale oorlog?



