
17 september, Oegstgeest Vredesweek

*Zijn oorlogen te rechtvaardigen (of zelfs onvermijdelijk)? Zijn er alternatieven?

*Zijn er grenzen aan oorlogvoering en zo ja,  welke en wie bepaalt dat dan?

*Maakt actief of passief steunen van oorlogsopties oorlog weer acceptabel of zelfs wenselijk?

*Hoe kunnen vredesbewegingen en kerken bijdragen aan een rechtvaardige vrede?


