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Beste vrienden, groeten uit Kiev,

Luchtalarm, koud schuilen in de dichtstbijzijnde ondergrondse parkeergarage en tragische updates
over nieuwe doden zijn mijn dagelijkse leven onder de staat van beleg tijdens de misdadige
Russische invasie van Oekraine. Naast de regelmatige oorlogspijnen die alle relatief gelukkige
burgers die erin slaagden om massamoord te overleven, overkomen, zit het leven van een pacifist
vol extra ontberingen. Ik heb het niet alleen over alledaags geweldloos verzet tegen oorlog en
militarisme in woorden en daden, over last van verantwoordelijkheid voor een betere toekomst die
afhangt van het geweten en over de inspanningen van een paar enthousiastelingen die durven
dromen en werken voor een wereld zonder oorlogen in een vijandige omgeving. Pijnlijker is dat wie
dromen van vrede worden onderdrukt. Gewetensbezwaarden worden gevangen gezet. Ik sta onder
huisarrest en loop het risico berecht en voor vijf jaar opgesloten te worden omdat ik de Russische
agressie zou hebben gerechtvaardigd in een anti-oorlogsverklaring die die agressie juist veroordeelt.
Mijn brief aan president Zelensky was gevaarlijk, zeggen ze, omdat geweldloos verzet een utopie is
en het leger houdt niet van gewetensbezwaren. Zie je wel, je kunt niet dromen over vrede, je moet
de utopische ideeén van de oorlogspropaganda overnemen om van alle mensen soldaten te maken
en Rusland van de wereldkaart te vegen. Je zou ook moeten denken dat Poetin gewoon blufte toen
hij die verschrikkelijke dingen zei over kernwapens en waarom hij de wereld niet nodig zou hebben
zonder Rusland. Je moet Rusland willen verslaan, zo noemen ze dat. En als je in Rusland woont, is
datzelfde soort immoreel denken nodig om Oekrainers te vermoorden, afgeschilderd als nazi's, en
om Oekraine te verslaan. Als je pacifisten opsluit, vertraag je vrede. Meer dan een half miljoen
mensen werden gedood, maar dat weerhield president Poetin en president Zelensky er niet van om
meer levens van militairen op te offeren in een eindeloze, zinloze oorlog. Geen gelijkwaardigheid
hier, natuurlijk: de agressor moet verantwoordelijk worden gehouden en redelijke zelfverdediging is
het juiste ding om te doen, hoewel ik het liever zonder geweld zou doen. Als je gewelddadig
reageert op geweld, vermenigvuldigt het lijden en de vernietiging. Mensen voelen het en wisten het,
dat is waarom mensen tegen de oorlog stemmen als dat mogelijk is. Meer dan een miljoen Russen
ontsnapten aan Poetins tirannie, om nog maar te zwijgen van degenen die zijn gevlucht voor zijn
medeplichtige dictator Loekasjenko, en meer dan een half miljoen Oekraiense vluchtelingen
verbergen zich in Europa voor de wrede dienstplicht, voor de ontvoering van dienstplichtigen op
straat. Elke persoon die gered wordt van de vleesmolen van de oorlog is een overwinning van het
leven en een stap naar vrede. Daarom moeten we de Object War Campagne steunen gericht op het
bieden van bescherming en asiel aan iedereen die dreigt te worden onderdrukt vanwege de
weigering om te doden in Rusland, Wit-Rusland en Oekraine. Het recht om te weigeren te doden is
absoluut, omdat menselijk leven en menselijke waardigheid heilig is. Ik wou dat de lijfeigenschap
van de dienstplicht verboden kon worden door internationaal recht, want zonder zo'n autoritair
instrument zou het moeilijk zijn om lange en monsterlijke oorlogen te voeren. Vrede is een
mensenrecht, het vereist zorg in plaats van haat jegens anderen, en oorlog is geen excuus voor
schendingen van de vrijheid van geweten. We moeten dat onthouden en ervoor pleiten op de
vooravond van de Dag van de Mensenrechten. Ik feliciteer jullie met deze betekenisvolle datum en
ik wens jullie vrede en geluk. Geef nooit je hoop en je inspanningen op voor een wereld waarin
mensen vergeten hoe ze oorlogen moeten voeren.



