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INTERVIEW

De kans dat zijn uitzicht binnen een paar jaar 
wordt verpest door Russische tanks is nul, zegt
deze deskundige
Tientallen miljarden per jaar extra naar wapens? Ja natuurlijk, zegt bijna heel Europa. Nee, zegt 
hoogleraar Ewald Engelen, doe het niet. We laten ons foppen door de wapenindustrie. „Poetin geeft 
meerdere malen aan dat hij geen intentie heeft om Navo-lidstaten aan te vallen.”
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Elke ochtend wandelt Ewald Engelen (63) vanuit zijn huis in Heveadorp naar het Dunoplateau, 
hoog boven de Rijn. Bijna dagelijks post hij op sociale media een foto van het majestueuze uitzicht,
van de zon die opkomt of van donkere wolken die wegtrekken boven ontwakend Arnhem. De kans 
dat dit beeld binnen een paar jaar verpest wordt door binnendenderende Russische tanks? Die is nul,
zegt hij.



Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de UVA in Amsterdam. In de afgelopen jaren 
verdiepte hij zich in de plannen voor herbewapening van Europa. Hij schreef er een boek over: 
Oorlogsmythen. Als een van de weinige prominenten verzet hij zich tegen de Europese plannen 
voor herbewapening.

We spreken elkaar op dinsdagochtend. We worden tegenwoordig elke ochtend wakker met 
onverwacht nieuws. Vanochtend was dat een slijmerig appje van Rutte, dat Trump op sociale 
media gooide. Hoe las u dat?

„Met een grimlach. Alles wat we dachten te weten over de omgang op regeringsleidersniveau, is op 
losse schroeven komen te staan. Dat levert een grimmig perspectief op.”

„Ik moet er ook om lachen. We krijgen zicht op de geestesgesteldheid van Trump zelf en hoe die 
gesteldheid geduid wordt door mensen die met hem in onderhandeling zijn. Normaal voltrekt zich 
dit in de achterkamertjes, nu ligt het op straat.”

We gaan het hebben over herbewapening en de oorlog in Oekraïne. Wanneer begint dat verhaal 
voor u?

„In 1989, met de val van de Muur. We hebben allemaal de beelden voor ogen van blije, over de 
muur klimmende Oost-Duitsers. Het reëel bestaande communisme werd vervangen door een 
markteconomie. Dat ging ruw, via een shocktherapie. Met een enorme verarming van de bevolking. 
Veel geweld, veel criminaliteit, veel corruptie en veel alcoholisme. Daling van de 
levensverwachting ook.”

„Daarna kwam de therapie, in de vorm van een zak geld. Althans, voor de voormalige staten van het
Oostblok. De Russen zelf kregen dat geld niet. Amerikaanse denkers voorspelden al: als deze 
overwinning van de Koude Oorlog te veel gevierd zou worden als een zege voor de Amerikanen, 
zou dit in Rusland gevoelens van revanchisme veroorzaken. Dat is gebeurd.”



De Oost-Europese landen wilden zelf lid worden van de Navo na de val van de Muur. Had je ze 
dat moeten ontzeggen?

„Ja. Die landen zagen toetreding tot de Navo als binnentreden in de moderne wereld. We hadden ze 
eerst lid van de Europese Unie moeten maken in plaats van lid van de Navo.”

Is het niet logisch dat een land als Polen, eeuwenlang gemangeld tussen Duitsland en Rusland, 
bescherming zocht bij de Navo?

„Bij de Poolse elites, de Hongaarse elites, de Tsjechische en Slowaakse elites bestond eind jaren 90 
eigenlijk geen angst voor Russische militaire dreiging. Die was überhaupt niet aan de horizon 
zichtbaar. Het Russische leger was ineengestort.”

„Kohl en Mitterrand, de Duitse en de Franse leider destijds, waren niet voor uitbreiding van de 
Navo. Houd rekening met de Russen, zeiden ze. Maar ze werden door president Clinton voor een 
voldongen feit geplaatst.”

In de jaren 90 bestond de hoop dat ook Rusland democratisch zou worden. Dat is niet gebeurd.

„Volgens mij komt dat vooral doordat die shocktherapie onvolledig is toegepast. Alleen shock, geen
therapie. Wij zijn nooit bereid geweest de buitenlandse schulden van Rusland af te waarderen. Dat 
leidde tot een veel grotere economische chaos in dat land.”
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U legt veel verantwoordelijkheid bij het westen. Maar de Russen dragen toch zelf 
verantwoordelijkheid voor wat ze doen?



„Het gebruikmaken van militaire middelen om je belangen zeker te stellen, keur ik niet goed. Dat is 
een illegale criminele daad. Dat had ook anders gekund. Probleem vind ik dat wij niet willen 
luisteren naar de geluiden die Poetin óók voortbrengt. Hij geeft meerdere malen aan dat hij geen 
intentie heeft om Navo-lidstaten aan te vallen.”

„We luisteren alleen maar naar de agressieve geluiden uit zijn kliek. Dat type misverstanden is 
levensgevaarlijk. Juist daarom pleit ik ervoor dat we vanuit de EU diplomatieke kanalen met de 
Russen openen. Zodat je het kunt valideren. Bedoel je dat nou zo agressief als het in mijn oren 
klinkt?”

De oorlog in Oekraïne duurt nu vier jaar. Navo-baas Rutte zegt dat ook wij al in oorlog zijn met 
Rusland. Een hybride oorlog. Die gevoerd wordt met hacks en drones.

„Hij is de woordvoerder van een groot defensieapparaat, dat dit type nachtmerriescenario’s nodig 
heeft om politieke steun te krijgen. Uit alle staatjes blijkt dat de EU-lidstaten van de Navo over 
méér tanks beschikken, méér duikboten, méér helikopters en méér mankracht dan de Russen. In vier
jaar oorlog zijn de Russen er met heel veel moeite en met grote verliezen in geslaagd 20 procent van
het Oekraïense grondgebied te veroveren.”

U heeft nog geen noodpakket in huis gehaald?

„Nee. En dat ga ik ook niet doen. Het is een groot offensief om ervoor te zorgen dat we van 22 
miljard voor defensie naar 55 miljard gaan. Jaarlijks. Dan geven wij ongeveer evenveel uit aan 
wapens als aan onderwijs. Nooit in de Nederlandse geschiedenis hebben we zoveel aan wapens 
uitgegeven.”

„En waarom? Omdat ons wordt wijsgemaakt dat we een grote Russische dreiging tegemoet gaan. 
En – zegt Rutte – achter Rusland staat China. Wij als EU laten ons zo meevoeren in de strijd van de 
Verenigde Staten tegen China.”

„China is een van de meest vreedzame staten die de wereld ooit gekend heeft. Ze hebben één 
grensconflict en dat is met Tibet. Verder zijn ze nog nooit een buitenlandse mogendheid 
binnengevallen. Terwijl de Amerikanen sinds de Tweede Wereldoorlog een hele lange geschiedenis 
hebben van zeer bloedige interventies.”

Deskundigen zeggen dat de Russen al bezig zijn met oorlogvoering: via drones en met 
cyberaanvallen.

„Denk je dat onze spionagediensten niet hetzelfde doen? Het is rijkelijk naïef, zelfs 
verbazingwekkend, om te denken dat de spionage uit de Koude Oorlog zich niet ook op dit moment 
afspeelt.”

Het zijn een soort plaagstootjes?

„Inderdaad, plaagstootjes.”

Inmiddels zitten we in een wereld waarin onze bondgenoot, de VS, ons bedreigt. Hebben we die 
wapens misschien niet tegen Trump nodig?

„Dan heb je veel meer nodig dan 55 miljard per jaar. De VS en Rusland beschikken over het 
overgrote deel van de nucleaire wapens. Wat andere landen – Frankrijk, Verenigd Koninkrijk China,
Israël – hebben, is een druppel op een gloeiende plaat.”



„Als je kijkt naar conventionele wapens: het mondiale arsenaal is voor 60 procent in handen van de 
VS. Wil je daar een wapenwedloop mee beginnen? We zullen het met de Verenigde Staten op een 
andere manier moeten oplossen. De vraag is trouwens hoe sterk de positie van Trump is na de 
midterm-verkiezingen dit najaar.”

Denkt u dat er dit najaar nog eerlijke verkiezingen voor het Congres zullen zijn in de VS? Ik 
vraag me dat af.

„Daar ben ik veel minder sceptisch over. Er is sprake van koopkrachtverlies onder de achterban. Ik 
denk dat dat tot slechte verkiezingen voor de Republikeinen gaat leiden. Dat zal zijn machtspositie 
verzwakken. In de tweede helft van de periode van Trump gaan we dit type activisme niet meer 
zien.”

Mensen die het niet met u eens zijn, beschuldigen u van verregaande naïviteit.

„Dan zeg ik: probeer eens iets te lezen dat niet strookt met wat jij denkt dat er aan de gang is. Ik doe
dat. Dat kan ook niet anders, omdat het merendeel van de commentaren het oorlogsverhaal 
onderschrijft.”

Het kan zijn dat u ernaast zit.

„Zeker. Dat hoort bij zelfreflectie. En dat verwijt ik degenen die het oorlogsnarratief steunen: zij 
denken níet na over de mogelijkheid dat ze ernaast zitten.”

Bent u somber over de situatie?

„Ja, heel somber. Ik ben er veel mee bezig. Maar ik probeer het ook beperkt te houden. Andere 
dingen volg ik helemaal niet. De Nederlandse politiek bijvoorbeeld.”

Dat is bijzonder. U stond eind vorig jaar nog op de lijst voor de Tweede Kamer van Vrede voor 
Dieren.

„Ik hoopte dat het pacifistische geluid zou resoneren. Dat is wel een kleine teleurstelling geworden. 
In het publieke debat hoor je het geluid dat ik vertolk heel weinig. Maar zijn er misschien niet veel 
meer pacifisten in het land? Om eerlijk te zijn: ik weet het niet.”


