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De Fellowship of Reconciliation en haar bondgenoten in de ondertekende vredes- en 
rechtvaardigheidsbewegingen sluiten zich aan bij het koor van stemmen in de Verenigde Staten en 
de rest van de wereld die de militaire interventie van de VS in de vroege ochtend van 3 januari 2026
veroordelen, waarbij president Nicholas Maduro en Cilia Flores gevangengenomen zijn om naar de 
Verenigde Staten te worden gebracht. Wij uiten onze ernstige bezorgdheid over de huidige situatie 
in Venezuela en de enorme behoeften van de bevolking. 

Deze schending van de soevereiniteit van Venezuela is illegaal volgens het internationaal recht, 
waaronder het Handvest van de Verenigde Naties en het Handvest van de Organisatie van 
Amerikaanse Staten, en volgens de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Grondwet en de War 
Powers Act. Helaas maakt dit deel uit van een langdurig patroon van overheersing door de 
Verenigde Staten van het westelijk halfrond en andere regio's door middel van directe militaire 
interventie, geheime operaties, de uitholling van internationale wetten en normen, en het gebruik 
van het Amerikaanse strafrecht en de Amerikaanse rechtbanken om toezicht te houden op andere 
landen en hun leiders.  

Bijna zestig jaar geleden hield dominee Martin Luther King Jr. een toespraak voor duizenden 
geloofsleiders waarin hij “de stilte doorbrak” over zijn verzet tegen de Amerikaanse oorlog in 
Vietnam. Toen Dr. King de verwoestende onderlinge verbondenheid van militarisme, racisme en 
extreem materialisme in de context van die oorlogsinspanning beschreef, verklaarde hij: “We 
voegen cynisme toe aan het proces van de dood, want ze moeten na een korte periode daar weten 
dat geen van de dingen waarvoor we beweren te vechten, er echt mee te maken hebben.” Daarom is 
de aanval op Venezuela niet alleen illegaal, maar ook immoreel. Deze moet worden bestreden en 
weerstaan door mensen van geloof en goede wil.

Het afgelopen jaar heeft de VS het Venezolaanse volk en hun regering met een breed scala aan 
acties en oorlogszuchtige verklaringen als doelwit genomen. Begin 2025 heeft de regering-Trump 
de tijdelijke beschermde status (TPS) voor meer dan 600.000 Venezolanen die in de Verenigde 
Staten wonen, ingetrokken. Vervolgens werd vorig jaar bevestigd dat duizenden Venezolanen waren
gedeporteerd, onder wie sommigen naar El Salvador, waar ze werden opgesloten in een 
“martelgevangenis” die bekendstaat als CECOT. Het gebruik door de regering van de Alien 
Enemies Act om de bevoegdheid voor die massale deportaties te claimen, werd door het 
Amerikaanse Hooggerechtshof in een opmerkelijk unanieme 9-0-uitspraak onwettig verklaard.



Vanaf september 2025 begon de VS Venezolaanse schepen in internationale wateren aan te vallen, 
zonder bewijs te leveren dat ze werden gebruikt om illegale drugs naar de Verenigde Staten te 
smokkelen. Dergelijke niet geprovoceerde aanvallen op kleine boten in het Caribisch gebied hebben
meer dan 100 mensen het leven gekost en hebben geleid tot ernstige beschuldigingen dat het 
Amerikaanse leger oorlogsmisdaden heeft begaan. In december nam de VS een olietanker voor de 
kust van Venezuela in beslag, wat de vrees deed ontstaan dat het land de enorme oliereserves van 
het land in handen wilde krijgen.

Het feit dat de Amerikaanse regering geen duidelijke en consistente uitleg heeft gegeven over de 
dramatische militaire actie van afgelopen weekend, geeft aanleiding tot grote bezorgdheid: 
juridisch, ethisch en in termen van humanitaire verplichtingen. Het uitblijven van informatie over 
plannen voor een politieke transitie – en dreigingen met verdere militaire acties – versterkt de 
onrust onder Venezolanen in het land en in de diaspora. We erkennen dat veel Venezolanen die 
hebben geleden onder economische ontberingen of onderdrukking van de mensenrechten, nu de 
mogelijkheid van verandering in hun land toejuichen. Toch gaan die hoopgevoelens gepaard met 
ernstige bezorgdheid over de toekomst, met een verscheurde staat en enorme humanitaire 
behoeften. 

Tijdens zijn toespraak in april 1967 citeerde Dr. King uit een brief die hij had ontvangen van een 
boeddhistische monnik – waarschijnlijk Thich Nhat Hanh, die Dr. King onlangs had genomineerd 
voor de Nobelprijs voor de Vrede. In woorden die vandaag de dag nog steeds beklijvend zijn, 
schreef de monnik: “De Amerikanen dwingen zelfs hun vrienden om hun vijanden te worden. Het is
merkwaardig dat de Amerikanen, die zo zorgvuldig de kansen op een militaire overwinning 
berekenen, zich niet realiseren dat ze daarbij een diepe psychologische en politieke nederlaag lijden.
Het beeld van Amerika zal nooit meer het beeld van revolutie, vrijheid en democratie zijn, maar het 
beeld van geweld en militarisme.” 

Als mensenrechten, democratie en het welzijn van het Venezolaanse volk voorop zouden staan in de
bezorgdheid van de VS, dan zou de Amerikaanse regering al maandenlang een goed 
gedocumenteerd pleidooi voor deze kwesties hebben voorgelegd aan het Congres en internationale 
bondgenoten. Bovendien, als de bezorgdheid over de aanvoer van illegale drugs in de Verenigde 
Staten inderdaad de belangrijkste zorg was, zoals werd gesuggereerd, zou president Trump vorige 
maand geen gratie hebben verleend aan de voormalige Hondurese president Juan Hernandez, die in 
2024 was veroordeeld voor drugshandel en tot 45 jaar gevangenisstraf was veroordeeld. 

In plaats daarvan roept de aanval op Venezuela bij velen herinneringen op aan het lange, 
gedocumenteerde verleden van Amerikaans imperialisme in Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied en de pogingen om fossiele brandstoffen en natuurlijke hulpbronnen te ontginnen en te 
beheersen. De actie vertoont verontrustende parallellen met de oorlogen tegen Irak en de pogingen 
tot regimeverandering in het Midden-Oosten en Amerika. Het doet pijnlijk denken aan de 
Amerikaanse invasie van Panama in 1989 om president Manuel Noriega te arresteren en terecht te 
stellen voor vermeende drugsdelicten. Die oorlog werd gepromoot om het zogenaamde “Vietnam-
syndroom” te overwinnen en luidde een periode in van agressiever militair optreden over de hele 
wereld. In die tijd werkte FOR (VS) samen met andere ngo's om aan te tonen dat het aantal 
burgerslachtoffers veel hoger lag dan in de officiële rapporten werd vermeld. 

De Fellowship of Reconciliation, de oudste interreligieuze vredesorganisatie in de Verenigde Staten,
en de ondertekende organisaties herhalen dat vrede en gerechtigheid niet het resultaat zijn van 
militaire acties en geweld. Wij roepen gelovigen en mensen van goede wil op om de volgende acties
te ondernemen:

·      Blijf aandachtig voor de aanhoudende crisis in Venezuela. Luister naar de stemmen van het 



Venezolaanse volk in Venezuela en luister naar Venezolanen in de diaspora, en erken dat er veel en 
uiteenlopende meningen zijn over zaken van nationaal belang.

·      Eis verantwoording van de Amerikaanse regering voor haar acties door middel van 
congresacties en protesten, en roep het Congres op om (1) deze actie en de militaire aanvallen op 
boten in het Caribisch gebied te onderzoeken, en (2) zich te verzetten tegen elke vorm van militaire 
of politieke bezetting van Venezuela door de VS.

·      Steun te verlenen aan inspanningen om vluchtelingen, asielzoekers en immigranten in de 
Verenigde Staten te beschermen, waarbij we putten uit de leer van onze vele spirituele tradities die 
deze verplichtingen centraal stellen. Steun te verlenen aan de humanitaire behoeften van het 
Venezolaanse volk, zowel in hun eigen land als aan de miljoenen vluchtelingen.

·      Verzet u tegen pogingen van de VS en multinationale ondernemingen om de natuurlijke 
hulpbronnen van Venezuela, waaronder de oliereserves, te ontginnen en zich toe te eigenen.

·      Protest tegen expansionistische intenties van de VS en tegen pogingen tot militaire interventie 
in andere landen waarmee zij politieke belangen of conflicten heeft, waaronder Cuba, Colombia, 
Iran en Groenland.

Als leden van FOR-USA, Peace Fellowships en aanverwante bewegingen, en als mensen van geloof
en geweten met verschillende achtergronden, weten we dat vrede een dagelijkse praktijk is. Vrede 
in de wereld wordt tot stand gebracht door gewone mensen die actief geweldloosheid beoefenen, 
een open dialoog aangaan, relaties van wederzijds respect en zorg creëren, en geweld en structuren 
van onrechtvaardigheid die het welzijn van alle mensen aantasten, aan de kaak stellen. Daarom 
roepen we op tot soevereiniteit en zelfbeschikking voor het Venezolaanse volk, en tot gerechtigheid 
en verantwoording voor de militaire acties van de VS die ons halfrond ingrijpend hebben ontwricht.
Tegelijkertijd zijn we vastbesloten om onze eigen praktijken voort te zetten om gezamenlijk de 
Beloved Community op te bouwen en een gedeelde vreedzame toekomst te waarborgen.
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